Hoe zal ik tot God gaan? 

Wij kunnen alleen met onze zonden tot God gaan, want wij hebben niets anders dat wij het onze kunnen noemen. Dit is een van de lessen, die wij zo moeilijk willen leren! En toch, zonder dat te leren, kunnen wij geen enkele rechte stap op de weg van de ware godsdienst doen. Wanneer wij naar God beginnen te vragen, is onze eerste gedachte om iets goeds in ons vorig leven op te sporen, of om  nu iets goeds voort te brengen. Maar als wij bevinden, dat wij nooit enig goed in ons leven hebben voortgebracht, of kunnen voortbrengen, rijst de grote vraag, wat wij moeten doen om met God verzoend te worden, opdat onze zonden mogen worden vergeven. 

 

‘Hoe zal ik gelukkig worden?’ was de vraag van een vermoeide ziel. Op allerlei manieren had hij geprobeerd om gelukkig te worden, maar al zijn pogingen faalden. ‘Verzeker u van Gods gunst’, was het antwoord van iemand die zelf gesmaakt had dat de Heere goedertieren is. 

In Zijn gunst is het leven, en zonder Zijn gunst is ons leven ongelukkig en zullen wij tot in eeuwigheid van de ware vreugde uitgesloten worden. 

‘Is er geen andere weg om gelukkig te worden?’ ‘Niet een, niet een’, was het vlotte en stellige antwoord. ‘De mens heeft gedurende 6000 jaar geprobeerd om andere wegen uit te vinden, maar deze hebben allemaal schipbreuk geleden. Zult u dan wel in uw pogingen slagen?’
‘Nee, waarschijnlijk niet, en ik wil ook niet verder gaan om het op deze manier te proberen. Maar Gods gunst schijnt mij zo’n duistere zaak te zijn. Het is alsof God Zelf zo ver weg is, zodat ik niet weet welke weg ik moet bewandelen, om tot Hem terug te keren’. ‘Gods gunst is geen schim of schaduw, maar boven alle dingen waarachtig en wezenlijk. Hijzelf is van alle wezens het meest nabij ons en bereikbaar, omdat Hij genadig is’. ‘De gunst, waarvan u spreekt schijnt mij altijd een soort van mist te zijn, waarvan ik niets kan maken’. ‘Zeg liever dat Gods gunst een zonlicht is, dat uzelf, door uw mist, verborgen houdt’. ‘Ja, dat geloof ik wel, maar hoe zal ik door die mist heenkomen, om tot het zonlicht te geraken? Dat schijnt mij vreselijk zwaar te zijn en veel tijd te vergen!’ ‘U maakt zelf moeilijk en afstandelijk, wat God ons eenvoudig voorstelt en nabij brengt’. ‘Wilt u hiermee zeggen, dat er in het geheel geen moeilijkheden zijn?’ ‘In zekere zin zijn er wel duizend, maar in een ander opzicht is er geen enkele moeilijkheid’. ‘Hoe kan dat zijn?’ ‘Wel, bracht de Zoon van God moeilijkheden op de weg van de zondaar, toen Hij tot het volk zei: Kom tot Mij, en Ik zal u rust geven?’ Zeker niet. Hij bedoelde, dat zijn onmiddellijk tot Hem moesten gaan, zoals Hij daar stond en zij daar stonden. Dan zou Hij hun rust geven’. 

‘Wanneer u toen aanwezig geweest was, zou u dan geen moeilijkheden hebben gehad?’ ‘Nee, in het geheel niet; wanneer ik aan de kan van de Zoon van God had gestaan, zou het dwaas of verkeerd zijn om dan van moeilijkheden te spreken!’ ‘Verlangde de Zoon van God van de Samaritaanse vrouw een onmogelijke opgave, toen Hij bij de Jacobsput neerzat? Werden alle moeilijkheden niet voorkomen of weggenomen door de wondervolle woorden van Christus: ’Indien u gevraagd zou hebben en Ik u zou hebben gegeven?’ (Joh.4:10)
 
‘Is onze verlorenheid dan geen hinderpaal om zalig te worden?’

‘Wat een dwaze vraag is dat, die ik met een dwaas antwoord moet beantwoorden. Is uw dorst een verhindering om water te ontvangen, of is uw armoede een verhindering om door een vriend, als een vrije gave, rijk gemaakt te worden?’ 
‘Dat is  waar. Zo maakt mijn dorst mij geschikt, om water te ont-vangen en mijn armoede, om goud te verkrijgen.’
‘Juist! De Zoon des Mensen is niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaren.’
 
‘Maar ben ik niet afhankelijk van het werk van de Heilige Geest in mijn ziel?’ ‘Ongetwijfeld, want wat voor hoop kan er voor u bestaan, zonder de Almachtige Geest, Die de doden levend maakt?’ ‘Als dit zo is, moet ik dan niet wachten op Zijn werkingen en dan uit de aanwezigheid van de gevoelige werkingen, die Hij in mij gewrocht heeft, opmaken, dat ik gerechtvaardigd ben?’ ‘Nee, in geen geval. U wordt niet gerechtvaardigd door het werk van de Geest, maar door Christus alleen; noch zijn bewegingen van de Geest in uw ziel de grond van uw vertrouwen, of de reden dat u de vergeving door de Rechter van allen mag verwachten. De Geest werkt in u, niet om u geschikt te maken om u te rechtvaardigen, of u in Gods gunst aan te nemen, maar om u tot het kruis te brengen, juist zoals u bent. Want het kruis is de enige plaats, waar God in genade met de overtreder handelt.’
Bij het kruis ontmoeten wij God in vrede en ontvangen wij Zijn gunst. Hier vinden wij niet alleen het bloed dat reinigt, maar ook de gerechtigheid, waarmede wij bekleed en versierd worden. Alleen in deze gerechtigheid behandelt God ons, alsof onze ongerechtigheid is weggenomen en de gerechtigheid van Zijn eigen Zoon wordt dadelijk de onze.
 
God stelt de zondaar een onmiddellijke vergeving voor. Niet door de werken der gerechtigheid die wij gedaan hebben, maar door het grote werk van de gerechtigheid, dat voor ons is aangebracht door de Borg. De enige geschiktheid, welke gevorderd wordt, om deze gerechtigheid te verkrijgen, is dat wij onrechtvaardig zijn, evenals de geschiktheid van de zieke, om naar de dokter te gaan, is dat hij ziek is. 

 
Dit is genade. ‘Dit is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad!’ Hij had ons lief, zelfs toen wij dood waren in de zonden. Hij had ons lief, niet omdat wij rijk waren in goedheid maar omdat Hij ‘rijk was in barmhartigheid’. Niet omdat wij Zijn gunst waardig waren, maar omdat Hij lust had in barmhartigheid. Zijn welmenende nodiging tot ons komt voort uit Zijn eigen goedgunstigheid en níét omdat wíj beminnelijk zijn. 
 
Heden is het de dag der zaligheid

God geeft ons tijd genoeg om ons te bekeren en leven. Hij geeft ons een heel leven om Hem te zoeken, Hij geeft ons een ‘lange tijd’. Wij stellen het maar uit en dralen en talmen. Jaar in jaar uit gaan wij zo voort, en nog zijn wij niet dichter bij God gekomen. Wij verkoren onze dagen door onze dwaasheid, dagen die in werkelijkheid een lange tijd omvatten, vanwege de zaak waar het om gaat. Het gaat hierbij toch alleen om de stap, die ons tot Christus brengt en ons onder de schaduw van Zijn kruis plaatst. Want zelfs in het kortste leven is tijd genoeg, zodat niemand tenslotte kan zeggen: ‘Ik had geen tijd gekregen om mij voor te bereiden voor de eeuwigheid. Ik moest mij naar het graf haasten, zonder de tijd te hebben om de Heere te zoeken. De Heere spreekt waarschuwende woorden, gericht aan de zondaren te Thyatire: ‘Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren’ (Opb.2:21), en Hij spreekt dezelfde woorden tot ons!
 
De Heere is zeer barmhartig en een Ontfermer. Hij sluit niemand uit. Hij voelt Zich tot de zondaar aangetrokken. Hij smeekt hem, met alle ernst en oprechtheid, om zich met Hem te laten verzoenen. Hij draagt geduldig zijn weigeringen, beledigingen, tergingen, haat, versmading en ongevoeligheid. 
Iedere dag vernieuwt Hij Zijn aanbieding van vergeving, met een lankmoedigheid die geen grenzen schijnt te kennen en met een diepe oprechtheid, die geschikt is om de meest verharde en achterdochtige zondaar te winnen. ‘Acht de lankmoedigheid van God dan voor zaligheid!’ 
 
Overgenomen uit: ‘Hoe zal ik tot God gaan?’ (Horatius Bonar) 
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