“PUUR: de noodzaak van radicaal christen-zijn” 

Tekstgedeelten:  1 Petrus 2: 21-25 – Lukas 14: 25-27, 33-35 – 1 Korinthe 2-3. 

Inleiding

Goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk”, zo begint Dietrich Bonhoeffer zijn boek “Navolging”. Hij schrijft verder: “Goedkope genade betekent genade als te grabbel gegooide waar, vergeving, troost, sacrament, alles te grabbel gegooid; genade als onuitputtelijke voorraadkamer van de kerk, waaruit met lichtvaardige hand gedachteloos wordt uitgestort; genade zonder prijs; genade die niets kost. Goedkope genade betekent rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar. Omdat de genade toch alles doen moet, daarom kan alles bij het oude blijven. De wereld  blijft de wereld en wij blijven zondaars, ook al leeft me nog zo braaf. (…) Het woord van de goedkope genade heeft meer mensen ten gronde gericht  als welk gebod van de werken ook.”

~ Goedkope genade staat t.o.v. pure genade. Pure genade: ik besef dat genade mij alles geeft (eeuwig leven), maar dat genade daarom ook alles van mij mag vragen (navolging). 
~ We leven in een tijd van gearriveerd christendom, zelfgenoegzaamheid. We leven braaf; we zijn allemaal goede christenen. Maar waar is het verschil met de wereld? Waar is het radicale christendom van de eerste eeuwen (H.A. Bakker)? Waar is de pure overgave?
~ Wat is het probleem? We zijn geen pure Geestvervulde christenen. Het ontbreekt christenen aan leven en kracht! Of we zijn niet wederomgeboren óf vleselijke christenen?
Stellingen

1) Een pure (= zuiver en onvermengd) en radicale christen leeft niet vanuit zijn vlees (eigen-ik, zelf), maar door de kracht van de Heilige Geest. 

2) Een puur, radicaal christen ervaart een leven van innerlijke kracht. De Bijbel beschrijft dit als “stromen van levend water”, die uit ons binnenste vloeien (Joh. 7:37-39).

3) De NL-christenen zijn te vergelijken met de gelovigen te Korinthe. Volop in bezinning over geestelijke gaven, maar toch NIET-PUUR ► krachteloos (2 Tim. 3:5). 

Drie soorten mensen (1 Kor. 2-3)

A. De natuurlijke mens (psychikos)

1. Ongeestelijke mens die in duisternis leeft.

2. Is ongehoorzaam (Efeze 2:2).

3. Het Evangelie is voor hem/haar een dwaasheid (vs.14).

4. Omdat zijn/haar geest dood is, kan hij/zij niet communiceren met de Heilige Geest.

5. Kan geen juist oordeel vellen over geestelijke dingen (vs.14).

6. Deze mensen heeft wedergeboorte nodig: een fundament – Jezus de Gekruisigde!

Er zijn na de wedergeboorte 2 mogelijkheden: 

~ Stilstaan = achteruitgaan (verachtering in de genade) bijv. gehandicapt kind.

~ Geestelijke groei tot radicaal christen (dit gaat overigens gepaard met vallen en opstaan).

B. De geestelijke mens (pneumatikos)

1. Is wederomgeboren en kent Jezus Christus als zijn/haar Fundament.

2. Verstaat de geestelijke dingen (door crisis en geestelijke strijd).

3. De geestelijke mens groeit, omdat hij vaste spijze kan eten.

Er zijn drie ‘geestelijke stadia’ gelovigen: 

1 Joh. 2:13-14: kinderen (vergeving van zonden) , jongelingen (de boze - zonde, wereld en duivel - overwonnen), vaders (kennen God uit doorleefde ervaring + langdurige wandel).

Markus 4: 26-29:  kruid (halm), aar, volle koren aar. Geestelijke groei is een geheim, zoals de groei van het zaad tot een plant ook een geheim is. Het doel is: volle korenaar worden. Als de aar vol is, dan wordt hij afgesneden.

4. Denkt zoals Christus. 

5. Naarmate je een pure christen wordt en een Geestvervuld leven mag leiden, gaat er een getuigenis van je leven uit en word je door God gebruikt voor anderen.

C. De vleselijke mens (sarkikos)

1. Is wederomgeboren, een jong kind in Christus (1 Kor.3:1).

2. Zij blijft bij de melk (eerste beginselen) – er is dus geen geestelijke groei.

3. Hij/zij is wel een christen, maar doet niet wat er in de Bijbel staat (bijv. Korinthe).

4. Doet veel voor God, maar mist de liefde (1 Kor.13).

5. De vleselijke christen heeft de wereld lief (1Joh. 2:15; Gal.5:24; Gal. 6:14).

6. Gevolg: heeft arm gebedsleven en nauwelijks verlangen naar Bijbelstudie.

7. Wordt op het nippertje behouden en zal geen loon ontvangen (1 Kor. 3:12-14).

Samenvattende opmerkingen

.1. Puurheid en geestelijke groei wordt door de Heilige Geest in ons hart gewerkt.

· Geen slaven, maar “zonen” van God. De Geest laat me groeien in de verhouding tot onze Vader. Het gaat om een liefdevolle Vader-kind verhouding (1 Kor. 1:9).

· Ware geestelijke groei komt van de Heilige Geest.

· Pas op: dat we de Geest niet bedroeven door (onbeleden) zonden (Ef. 4:30). 

· Wij hoeven maar één ding te doen: GEHOORZAMEN (Hand. 5:32) ► PUUR!

.2. We groeien uit en door het Woord van God.

· De Heere wil dat we na onze wedergeboorte “gezond” groeien. Gezond geestelijk voedsel is belangrijk. Hij wil dat we blijven groeien tot de “volheid en volwassenheid in Christus” (Efeze 4: 11-15).

·  “Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende Woord van God (1 Petr. 2:23).

· Je moet gezond eten om gezond te kunnen groeien. Pas op…wat eet je?

.3. We kunnen geestelijk alleen groeien vanuit het Kruis en Opstanding.

· Les van de tarwekorrel en stromen van levend water. “It’s dangerous for God to empower an unbroken man” (Zac Poonen). 

· Velen verstaan niets van de tweevoudige boodschap van het Kruis.

· Ik ben met Christus gestorven. Mijn oude mens is gekruisigd (Rom. 6: Gal. 2:20)

· Ik ben met Christus opgewekt in een nieuw leven (Ef. 2:6).

· Deze geloofswaarheden moeten geopenbaard worden door de H. Geest (Ef. 1:17).

· Christus moet dus aanvaard worden als Redder en Heer (Kurios) van ons leven; alleen zo ontstaan er weer pure en radicale christenen.

.4. Groeien naar een pure christen kan niet plaatsvinden als ik “vleselijk” leef.

· Ontzagwekkend veel christenen leven vanuit hun eigen-ik (vlees) en zijn lauwe, krachteloze christenen. In ieder geval NIET PUUR. (Gal. 3:3; Op. 3:16-20). 

· Vleselijk = je blijft zonden en zondige gewoonten aan de hand houden. Je wilt er niet mee breken. Je leeft niet vanuit het feit dat je met Christus gestorven bent.

· Daarom is er “algehele overgave” nodig (Rom. 12:1-2). Leg alles op het altaar!

.5. Levend vanuit het Kruis krijgt Christus gestalte in mij – en word ik PUUR!

· “Niet ik, maar Christus” (Gal. 2:20). 

· Wat zou de Heere Jezus gedaan hebben (WWJD)?

· Alleen pure, radicale christenen die leven door de kracht van de Heilige Geest  zullen straks “loon” ontvangen (1 Kor. 3:14).
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