De gebedssamenkomst van de Kerk…de barometer van het geestelijke leven
We zullen in het algemeen nooit grote veranderingen ten goede zien in onze kerken tot de gebedsbijeenkomst een hogere plaats zal ontvangen in de waardering van christenen’, schreef C.H. Spurgeon in ‘Only a prayer meeting’.

De regelmatige ontmoeting van leden van een gemeente, uitsluitend om zich te verenigen in gebed, is zeldzaam geworden in de gemiddelde kerk. Veel kerken hebben zelfs geen georganiseerde gebedsbijeenkomst meer, en voor de kerken die het hebben, is het typerend dat slechts minder dan 10% van de leden aan deze bijeenkomsten deelnemen.

In teveel kerken zijn gebedsbijeenkomsten verworden tot saaie, koude en levenloze bijeenkomsten, waarin te weinig vanuit de Bijbel gebeden wordt en te weinig met missionair doel. 

De barometer van ons geestelijk leven

Erroll Hulse schrijft in ‘Het vitale belang van de gebedsbijeenkomst’: Met een tamelijke accurate zekerheid kun je vaststellen hoe het staat met een kerk wanneer je een beeld hebt van de toestand van de wekelijkse gebedsbijeenkomst. Is er bewogenheid met evangelisatie? Als dit zo is, zal dit tot uiting komen in de gebeden. Is er een hartelijk gemeend verlangen naar de bekering van onbekeerde familieleden? Als dit zo is, zal dit al snel aan de oppervlakte komen. Iemand die met zo’n last loopt, kan dit niet onderdrukken…

Wanneer er voorbede gedaan wordt tijdens de gebedsbijeenkomst, zul je spoedig ontdekken of je je bevindt in een liefhebbende gemeente, met zorg en aandacht voor degenen die lasten dragen en onderdrukt worden. Degenen die verzoekingen moeten verdragen die te pijnlijk zijn om in het openbaar te bespreken, zullen ondanks dat toch troost vinden op zo’n gebedsbijeenkomst, omdat hier de Heilige Geest in het bijzonder aan het werk is. 

Matthew Henry schreef: ‘Als God genade wil geven, geeft Hij eerst meer gebed hiervoor.’

Peter Masters schreef: ‘Tijdens de gebedsbijeenkomst verdwijnen eigen noden naar de achtergrond, en we vormen een groep mensen die ernaar verlangen dat anderen gezegend worden. Dit maakt eenheid en geeft respect voor elkaar. De kerk die samen bidt, blijft samen!! The church that prays together, stays together!!

Jonathan Edwards: 
‘Vol zijn van gebed is het natuurlijke antwoord van een hart dat zich verloren heeft aan Christus en aan alles wat Hij voor ons is en doet en heeft. Christus opent ons de deur naar de hemel, waar Hij onze gebeden ‘presenteert’. Hij is het ultieme antwoord op al onze gebeden.’

Edwards moedigde het ook aan wanneer kinderen gebedsbijeenkomsten wilden houden. God heeft in Zijn Woord een opmerkelijke belangstelling aan de dag gelegd voor kinderen. Hij is erin verblijd wanneer kinderen en zuigelingen Zijn sterkte laten horen. 

De Heere Jezus beloofde: ‘Wanneer twee mensen samenstemmen over enige zaak op aarde, het zal hen geschieden van Mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden.’

Voor de dag van het Pinksterfeest volhardden de discipelen in het gebed… Na Pinksteren ook!

Lees Handelingen 1, 2, en 4. Zij hieven eendrachtiglijk hun stem op. 

De eerste kerk in Europa werd geboren tijdens de gebedsbijeenkomst avn een vrouw (Handelingen 16). Toen Paulus en Silas gevangen genomen werden, hielden ze midden in de nacht een gebedsbijeenkomst. 

Tijdens de Reformatie hielden kerken vaak dagelijkse diensten voor gebed en onderwijs, iedere morgen en avond. Tijdens de verschrikkelijke vervolging van de Kerk in Soedan, hielden veel kerken dagelijkse gebedsdiensten – iedere morgen en avond. Een van de plekken opaarde waar de kerk de laatste jaren het snelst gegroeid is, bevindt zich in Zuid-Korea, waar de meeste kerkleden volhardend deelnemen aan gebedsbijeenkomsten zeer vroeg in de morgen – dagelijks (tussen 05.00 en 7.00).

Opwekkingen beginnen tijdens gebedsbijeenkomsten
Degenen die gewetensvol en volhardend deelnemen aan gebedsbijeenkomsten, ervaren meer vertroosting, groeien gestadiger en stabieler in de genade, worden de meest devote, actieve en nuttige Christenen, zij worden het leven en de ziel van de kerk.

Dr.J.Beeke:
Als iedere Godvrezend gezin, in iedere kerk, over de gehele wereld, het gezamenlijke gebed serieus zou nemen, wat zou dit dan voor een effect op de wereld hebben! Ik geloof dat de Schrift en de geschiedenis ons leren dat de toekomst van onze kinderen, ons gezin, onze kerk en van onze naties afhangt van Gods kinderen, die gezamenlijk de genadetroon bestormen. Gebed is de gebruikelijke wijze waarop God zijn zegeningen laat neerdalen op de aarde. Het is gebruikelijk dat wij onze afspraken op onze kalender zetten. Zult u vanaf nu geen aantekening maken wanneer er een gebedsbijeenkomst is in uw kerk en hier de hoogste prioriteit aan geven? Laten we de gebedsbijeenkomsten koesteren. Laten we er met heel ons hart aan deelnemen, ons herinnerend dat opwekkingen meestal beginnen met gebedsbijeenkomsten. 

Gebedsloosheid is een zonde die diep geworteld is. Gebed is de prijs die betaald moet worden voor een gezond geestelijk leven. Gebed is voor de ziel wat adem is voor het lichaam. Als u te druk bent om te bidden, bent u drukker dan God wilt dat u bent. Er is niets buiten het bereik van het gebed – behalve wat buiten de wil van God is. 

Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus,opdat Hij u geve,
naar de rijkdom Zijner heerlijkheid,
met kracht
versterkt te worden
door Zijn Geest
in de inwendige mens.
Opdat Christus
door het geloof
in uw harten wone,
en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.
Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen (samen dus!)
welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is,
en bekennen de liefde van Christus,
die de kennis te boven gaat,
opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
(Efeze 3)
