Hoe groei ik geestelijk 
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GEESTELIJKE GROEI VAN KIND TOT VOLWASSENE

Beste jonge vrienden, 

In Zuid-Afrika zijn we als Nederduits Gereformeerde kerk de afgelopen jaren steeds meer gaan beseffen dat de kerk te sterk afhankelijk was van de dominee. 
De dominee doet alles en weet alles. Hij moet voor iedereen bidden, preken en pastoraat verlenen. Dominees moeten alle boeken lezen en overal kennis van hebben. 
En elke zondag weer zegt de dominee tegen de gemeente dat ze geestelijk nog zo onvolwassen is. Wat daar de oorzaak van is? Het feit dat de dominee alles doet en overal verantwoordelijk voor is. 

Wij begonnen als kerk in te zien dat de lidmaten binnen onze gereformeerde kerkstructuur te weinig ruimte kregen. De bediening van het ambt van alle gelovigen kwam niet voldoende naar voren. 

We hebben er toen veel bijbelstudie naar gedaan en er zijn toen bepaalde structuren in de gemeente veranderd.

Gemeenteleden hebben nu meer ruimte om wat in 1 Korinthe 14:26 staat, uit te leven. 
· ‘Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting.’ 


Er zijn bijeenkomsten in de gemeente gekomen waarop niet alleen de predikant aan het woord is, maar ook de lidmaten. De gewone lidmaten kregen de ruimte om iets te delen in het midden van de gemeente en zij leerden daarin te groeien. In onze gemeente in Pretoria hebben we van de avonddiensten  zogenaamde koinoinia-diensten gemaakt. Iedereen krijgt in deze diensten de gelegenheid om te preken, te getuigen of een lied op te geven. Soms moeten we de mensen hierin begeleiden, want er zijn mensen die de neiging hebben om te veel in detail te getuigen.

Er zijn mensen in de gemeente die op deze manier hebben ontdekt dat ze de gave hebben om te preken. Ze zijn tijdens deze diensten begonnen met korte preken.

Deze diensten duren soms wel twee-en-een-half tot drie uur, maar niemand kijkt op zijn horloge omdat het saai wordt, of omdat er maar één persoon aan het woord is. 

Ik wil jullie als jonge mensen aanmoedigen om dit ook in praktijk te brengen tijdens een bijbelstudieavond, huisbijeenkomst of wat dan ook.

Kinderen van God moeten naast de gewone eredienst ergens de gelegenheid krijgen om dat wat in hun binnenste omgaat, te kunnen delen met het lichaam van Christus. 
In de gemeente waar wij nu werken, hebben wij één keer in de drie maanden een getuigenisdienst, waar een aantal lidmaten naar voren kan komen om te getuigen, of een boodschap door te geven die de Heere op hun hart gelegd heeft. Nu (bijna) alle lidmaten actief betrokken kunnen worden bij de gemeente, brengt dit wonderlijke geestelijke groei bij de lidmaten. 

Ook Efeze 4 vers 12-16 laat zien dat het niet alleen de taak van de dominee is om alles te doen. Vaak is het zo dat de lidmaten aan de kantlijn staan en de herders en leraren complimenten geven of juist bekritiseren en zelf buitenspel blijven. 

In Efeze 4:12 staat dat de leraren de taak hebben om de gelovigen toe te rusten ‘tot werk van dienstbetoon’ (werk der bediening, SV). Het werk van de predikant is om de mensen aan het werk te zetten, en hen te leren hoe ze kunnen werken voor de Heere. Ik ben er van overtuigd dat we als kerken ver van deze Bijbelse opdracht af leven en dat we daarom geestelijk zo langzaam groeien. Efeze 4:13-15 zegt daarentegen dat het de wil van de Heere is, dat iedereen tot volwassenheid in Christus komt.  

· Efeze 4:13-15

13. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 
14. opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen om sluw tot dwaling te verleiden.
15. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alle opzichten zouden groeien in Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.
Als jij je op dit moment nog in een fase bevindt waarin je nog veel heen en weer geworpen wordt door allerlei wind van leer, wil ik twee dingen aan je meegeven. 

1. Houd moed, want groei kost tijd; met de tijd komt ook de kennis en de onderscheiding. 
2. Bestudeer het Woord van God, want dat zal je tot geestelijke groei en standvastigheid brengen.
Ik kan nu niet al te diep op het onderstaande ingaan, maar er zijn vier belangrijke zaken waardoor we geestelijk groeien. Het is net als vier wielen van een auto.

a. Het Woord van God 

b. Gebed

c. Geestelijke gemeenschap met God

d. Geestelijke omgang met kinderen van de Heere (getuigen en delen). 

Als je deze vier dingen in praktijk brengt, zul je geestelijk absoluut groeien, behalve als je terugvalt en weer zonden toelaat in je leven.

Zo leren we, groeien we en houden we elkaar in evenwicht. Jonge christenen hebben vaak de neiging om geestelijke stokpaardjes te hebben, om een geestelijke waarheid heel veel te beklemtonen ten koste van een andere waarheid. We moeten echter leren om de hele waarheid van de Schrift in balans te houden met elkaar. 

Aangezien het belangrijk is dat je een juist begrip hebt van geestelijke groei, wil ik nu in zeven punten iets doorgeven van wat geestelijke groei is en hoe je tot geestelijke groei kunt komen.

1. GEESTELIJKE GROEI KOMT DOOR HET VASTE VOEDSEL VAN HET WOORD VAN GOD TE ETEN EN TE VERTEREN. 

· 1 Petrus 2:1-3

 1. Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; 

2. En, als nieuwgeborenen kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke en onvervalste melk,  opdat gij door dezelve moogt groeien.

3. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.

Een tijd geleden was onze oudste zoon in de zomervakantie met vrienden op bezoek in een andere gemeente. De predikant die daar voorging, zei op een gegeven moment: ‘Als je geestelijk aan het plafond gekomen bent, zodat je niet verder geestelijk kunt groeien, dan moet je je gaan uitstrekken naar de gaven van de Geest. Je moet in talen gaan spreken of gaan jagen naar de gave van genezing, handoplegging enzovoort.’

Ik ben het daar niet mee eens. De Bijbel leert dat geestelijke groei niet komt door het ontvangen van één of meer gaven van de Heilige Geest, maar door het Woord van God (zie 1 Petrus 2). We hebben de opdracht om het Woord van God in te drinken, net als pasgeboren baby’s hun melk drinken. Hoe een baby groeit, weet hij zelf niet; hij drinkt slechts met verlangen de melk. 

Ik verbaas mij soms over kleine baby’s. Ze weten bijna niets, maar ze weten wel precies hoe ze moeten drinken en hoe groter ze worden, hoe sneller ze de fles op hebben. Later zetten ze zelf de fles aan hun mond en leren ze zelf de fles te drinken. Weer later leren ze ook om vast voedsel te eten. Dat geldt ook voor de geestelijke groei. Een teken van geestelijke groei is, dat je zelf de Bijbel pakt en die begint te bestuderen. Hoe meer je geestelijk groeit, hoe meer je niet alleen de gemakkelijke gedeelten in de Bijbel (de melk) bestudeert, maar ook de moeilijkere gedeelten in de Bijbel (vast voedsel). Je bestudeert het gedeelte niet eventjes, maar je leest en bestudeert het vast voedsel herhaaldelijk, zodat het Woord één wordt met je en kan verteren in je. 

· 1 Petrus 2:4,5

4. Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. 
5. Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Het is de wil van de Heere dat we voor Hem en onze naaste gaan leven. 
· Efeze 2:8-10
8. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit uzelf,  het is de gave van God; 
9. niet uit de werken, opdat niemand zou roemen.
10. Want wij zijn Zijn maaksel,  geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Je groeit heel snel als je iets voor de Heere gaat doen. Je moet niet wachten tot geestelijke volwassenheid bent gekomen. Zodra je tot bekering en geloof gekomen bent, kun je al beginnen met getuigen, mensen bemoedigen, geestelijke boeken of een cd aan iemand te geven, enzovoort. 

2. ER IS EEN VERSCHIL TUSSEN GEESTELIJKE GROEI EN DE VERVULLING DOOR DE HEILIGE GEEST.
Dit heeft mij erg geholpen toen ik dit ontdekte
.
Vervulling door de Heilige Geest vindt plaats op het ogenblik dat jij je volledig overgeeft aan de Heere Jezus. Het belangrijkste kenmerk van de vervulling met de Heilige Geest, vanuit de Schrift, is dat het altijd gepaard gaat met volle overgave aan de koningsheerschappij van Jezus. Die vervulling vindt met òf zonder bepaalde gaven plaats, met talen òf zonder talen. Dat is van secundair belang. 
Bij mijn bekering ontvang ik de Heilige Geest, als Persoon, in mij. Dat betekent niet dat de Heilige Geest mij ook ten volle ontvangt. Als gelovige moet daarom mijn wil ten volle aan Christus overgegeven zijn. Dat kan gebeuren op het moment van mijn bekering, maar heel vaak gebeurt het pas later. 
De Heilige Geest gaat mij (in een proces) wijzen op dingen die ik nog niet ten volle aan Christus overgegeven heb. En wanneer ik dit overgeef, vindt de vervulling met en bekrachtiging door de Heilige Geest plaats. De vervulling met de Heilige Geest kan ogenblikkelijk, in één seconde gebeuren, wanneer jij je totaal overgeeft aan de Koning der koningen.

Geestelijke groei is geen kwestie van een bepaald moment, maar het is een proces en dit kost tijd. Geestelijke groei is: steeds meer en dieper sterven aan jezelf en krachtiger opstaan samen met Christus. Dat proces wordt geblokkeerd door zonden in je leven. 

Het is daarom van enorm belang om niet te spelen met zonden in je leven. Je verspilt hiermee heel veel kostbare tijd en energie. In de tijd dat jij leeft of terugvalt in een bepaalde zonde of zonden, kun je geestelijk niet groeien. Zolang jij met zonden in je leven rondloopt waarmee je niet wilt breken (al is het maar één zonde), zul je misschien wel in kennis toenemen, maar je geestelijke groei zal stoppen. 
Op het moment dat een bepaalde zonde in je leven binnenkomt, zal de Heilige Geest bedroefd worden.  

We lezen in 1 Korinthe 3 vanaf vers 13 dat de werken van de kinderen van God door vuur getoetst zullen worden. Alles wat wij door het vlees gedaan hebben, zal als hout, hooi en stoppelen zijn en zal vergaan. Het is dus zonde van de tijd om je tijd te verknoeien met zonden die er voor zorgen dat jij geestelijk niet kunt groeien.

3. IN EEN VLESELIJKE TOESTAND KUN JE NIET GROEIEN.
Je kunt niet groeien op het moment dat je vleselijk bent en/of in een vleselijke toestand leeft. Paulus spreekt aan het einde van 1 Korinthe 2 - hoofdstuk 3 vers 1 over drie soorten mensen. Lees het maar door. 
Paulus spreekt allereerst over de natuurlijke mens. Dat is de onbekeerde, ongeredde mens. Hij kan de dingen van God niet verstaan en ook niet aannemen. Hij beoefent een uiterlijke, dode godsdienst. In vers 15 gaat het over de tweede soort mens, de geestelijke mens. De geestelijke mens verstaat de dingen van God wel en kan deze aannemen. Daarom kan hij geestelijk groeien. 
Tenslotte gaat het in 1 Korinthe 3:1 over de derde soort mens, namelijk de vleselijke mens. Vleselijk mensen zijn kleine kinderen in Christus. Paulus neemt het de Korinthiërs eigenlijk kwalijk dat zij kinderen in Christus zijn en blijven, omdat ze vleselijk zijn. Vleselijkheid is een toestand waarin je teruggevallen bent en niet meer door de Heilige Geest wandelt. 
Terwijl ik de Heilige Geest in mij heb, omdat ik wedergeboren ben, leef ik weer uit mijn oude ik, mijn eigen wil, die onafhankelijk van God wil zijn. Ik doe weer wat ik wil, praat weer zoals ik wil enz. Zo iemand kan niet geestelijk groeien, omdat de Heilige Geest bedroefd is in jouw binnenste. 

Je zult geestelijk blijven waar je op dit moment bent. Je kunt een goede Bijbelstudie doen en alles komt tot in je verstand, maar het kan niet geestelijk verwerkt worden, omdat je het niet ontvangt met openbaringskennis. 
Je moet eerst weer van de vleselijke toestand in de geestelijke toestand komen. Hoe? Door eerlijk voor God te belijden waar het verkeerd gegaan is en je  zondige, vleselijke toestand te verlaten. Vervolgens door jezelf weer samen met Christus gekruisigd en opgewekt te rekenen (Romeinen 6) en te gaan leven vanuit de opstandingskracht van Christus. Dan zal de Heilige Geest je hart en je denken weer opnieuw vullen en kun je weer geestelijk groeien. De Bijbel leert ons dit heel duidelijk. 
Alles wat je vanuit je vlees (of oude natuur) zaait, zal verderf maaien. 

· Galaten 6:7-10

7. Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. 
8. Want die in zijn eigen vlees (of oude natuur) zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien. 
9. Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. 
10. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. 
Je kunt voor de Heere werken vanuit de ijver van je vlees, je oude natuur. Je werkt dan zoals jij voor Hem wilt werken. De andere kant is dat je geleid door de Geest van God werkt voor de Heere. 

Petrus wilde graag voor de Heere strijden en werken toen hij het oor van Malchus afsloeg. Maar Jezus zei: ‘Doe je zwaard weer terug in de schede, Petrus!’ Dit samen met zijn verloochening bracht Petrus aan het einde van zijn eigen ik en eigen kracht, zodat hij met Pinksteren gereed was om vervuld te worden door de Heilige Geest. Na Pinksteren zie je een andere Petrus. Hij kon niets meer onafhankelijk van God doen, hij trad op in afhankelijkheid van de Heilige Geest. In Handelingen 4:8 zien we Petrus vervuld van de Heilige Geest opstaan en het volk toespreken. 
4. GEESTELIJKE GROEI IS GROEI IN DE GENADE EN KENNIS VAN CHRISTUS.
Geestelijke groei is dus geen lichamelijke ervaring of het ontvangen van gaven van de Geest. 
Even tussen haakjes: Sommige christenen menen dat het toppunt van geestelijke groei het ontvangen van bepaalde gaven van de Geest is. Ik persoonlijk geloof daarentegen dat ook onze talenten en gaven gekruisigd en gebroken moeten worden, om daarna weer op te staan, samen met Christus, zodat God ze kan gebruiken. Wat bedoel ik daar mee? Stel dat ik als predikant de gave heb gekregen om goed te kunnen spreken. Dan kan ik zo gemakkelijk op deze gave gaan vertrouwen als ik ga preken! Daarom moet ik sterven aan mijn eigen gaven, ze afgeven en overgeven aan de Heere en zeggen: ‘Heere, als U dit wilt gebruiken, gebruik het dan maar. En als U ze wilt inzetten, zet ze dan maar in. Ik ben afhankelijk van U.’ Alleen dan kan God, door Zijn Geest, mijn gaven gebruiken tot Zijn eer.

Geestelijke groei is groeien in de kennis van Wie Christus is. Zelfs in de eeuwigheid zullen we ons hier nog mee bezig houden, want God Drie-enig is eeuwig en oneindig en daarom zal de geestelijke groei ook nooit stoppen. 
Wie Hij is, wordt al meer en meer door het Woord van God aan mij geopenbaard. Het is de taak van de Heilige Geest in mij, dat Hij steeds voller en rijker aan mij openbaart wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, wat het betekent dat Hij opgestaan is (en ik met Hem), wat het betekent dat Hij naar de hemel is gegaan (en ik met Hem), wat Christus nu als Voorspraak voor mij in de hemel doet, enzovoort. 

· Kolossenzen 3:1-3

1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. 
2. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
Dit gedeelte zegt dat het er in de geestelijke groei om gaat om Christus meer en beter te leren kennen. Het is goed om alle waarheden (zoals wedergeboorte, bekering, heiligmaking) van de Bijbel te bestuderen, maar al deze waarheden zijn dood zonder Christus, want alles vloeit uit Christus voort en naar Hem toe. 
Daarom lezen we in Romeinen 11:36: ‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.’  Als je bijvoorbeeld de heiligmaking losmaakt van Christus, dan wordt het een dode vormelijke godsdienst, die niemand vreugde brengt. 
Geestelijke groei is leren zien dat Christus onze heiligmaking is en blijft. Hij is ons leven en Hij deelt Zijn leven aan ons mee. 
Ik heb in Zuid-Afrika veel te maken met mensen die verkeerd of zwak onderwijs krijgen aangaande deze geweldige zaken en daardoor betrokken raken bij zaken die niet volgens het Woord van God zijn. Ze dachten dat ze vervuld werden met de Heilige Geest, maar in plaats daarvan ontvingen ze een boze geest. 
Als ze daar in de nazorg achterkomen, reageren ze geschokt en zeggen ze: ‘Kon God mij hier niet voor bewaren? Ik heb oprecht naar meer van de Heilige Geest gezocht!’ 
Meestal antwoord ik dan met 1 Johannes 4:1: ‘Geliefden, gelooft niet iedere  geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.’ 
We hebben de taak om de geesten en de profeten te beproeven. God toetst ze niet voor ons, maar wij moeten dat doen. God maakt ons nooit passief. Omdat we als mensen (ook de meeste toegewijde gelovigen) zo makkelijk kunnen dwalen, is onze opdracht om de Schriften te bestuderen, zodat we de dingen die op ons af komen, kunnen toetsen. 
Er zijn mensen die denken: ‘Als je het werkelijk oprecht meent, zal God het niet toelaten dat je dwaalt.’ Deze mensen belanden soms in de ergste dwalingen, omdat ze één ding hebben nagelaten, namelijk alles wat iemand hen leert, te toetsen aan het Woord van God. Ook alles wat ik nu aan jullie doorgeef, moeten jullie toetsen aan het Woord. 
5. GEESTELIJKE GROEI KOMT DOOR OPENBARINGSKENNIS DIE GELOOF IN ONS WERKT.
Wij groeien geestelijk door het Woord en de Geest. De Geest werkt met openbaringskennis in ons en laat geloven wat aan ons geopenbaard wordt. 
Broeders en zusters, openbaringskennis is heel belangrijk. 
Openbaring is dat de Heere de sluier weghaalt en dat Hij het Woord voor mijn geestelijke ogen openmaakt. Iets wat ik eerst geestelijk niet begreep, begrijp ik ineens wel. Dat is heerlijk! Geestelijke groei is dat er steeds weer iets heerlijks voor mij open gaat.

Let maar eens op hoe vaak Paulus en Petrus spreken over de noodzaak van openbaringskennis. Paulus zegt bijvoorbeeld in de brief aan Korinthe dat alles wat hij verkondigt, door Gods Geest aan hem is geopenbaard. 
De Heilige Geest is niet gekomen om aan ons allerlei nieuwe dingen te leren of ons nieuwe ervaringen te geven (die de Kerk vroeger nog niet heeft ervaren). Sommige christelijke groeperingen zeggen dit vandaag de dag. 

Een keer vertelde iemand aan mij dat hij allerlei bijzondere dingen had ervaren. Ik zei tegen hem dat die dingen niet volgens de Bijbel waren en dat hij ze daarom had ervaren door verkeerde geesten. 

‘Nee’, antwoordde hij, ‘God werkt nu ook verder aan de Schrift.’ 

Toen vroeg ik aan hem: ‘Maar hoe toets je dan of het bijbels is? In 2 Timotheüs 3:16 en 17 staat dat de Schrift volledig genoeg is om alles te beproeven.’ 

Mijn dringende advies is daarom altijd: ‘Blijf weg van alles wat de Bijbel niet zegt!’ 
In Zuid-Afrika heb je bijvoorbeeld christenen die hun huizen zalven met olie om de boze geesten buiten te houden. De Bijbel zegt hier niets over. Paulus heeft het niet gedaan, Petrus ook niet en de Heere Jezus nog minder, waarom zouden wij het dan moeten doen? Pas dus op voor dingen waar de Schrift niets over leert.

De Heilige Geest is gekomen om alle oude en heerlijke waarheden van de Schrift aan ons te openbaren. Pas op voor groepen die zeggen: ‘Wij hebben nu nieuwe leringen en nieuwe openbaringen die wij met jullie willen delen.’ Ze menen je te kunnen brengen in een speciale klasse van superchristenen, waar die ‘arme’ ouderwetse dominees van vroeger nog niets van wisten. Alles wat verder gaat dan de Schrift is dwaalleer.
De Heilige Geest wil ons voortdurend brengen bij de aloude boodschap van het Evangelie. Het is de boodschap die de apostelen, de kerkvaders, de Waldenzen, de hervormers (niet altijd volmaakt), door de eeuwen heen hebben doorgegeven. 
Paulus zegt in 1 Korinthe 15: ‘De boodschap van het Evangelie is kort samengevat: Christus is voor ons gekruisigd en opgewekt voor onze zonden en Hij komt weer terug.’ En in Romeinen 6 t/m 8 vat hij samen: ‘Wij zijn samen met Hem gekruisigd, samen met Hem opgewekt en wij heersen samen met Hem in de hemelse gewesten.’

Dit is het hart van het Evangelie! Als je hier niet uit kunt groeien, zul je nergens uit kunnen groeien. 

· 1 Korinthe 2:10 en 13

10. Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.’ 
13. Dewelke wij (de apostelen) ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.’

· Kolossenzen 1:9-10

9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,

Paulus bidt dat de gemeente van Kolosse steeds meer kennis, wijsheid en geestelijk inzicht zal krijgen, zodat ze waardig voor de Heere God kunnen wandelen en Hem in alles kunnen behagen. Het kost tijd en gebed om kennis te krijgen van Zijn wil en daarom hoef je niet moedeloos te worden als je niet alles begrijpt of weet. God zal het door Zijn Woord en Geest aan je openbaren. 

Overigens is het ook goed om als jonge christenen advies te vragen aan iemand die geestelijk volwassen is.

Veel jonge christenen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te onderscheiden of iets van de Heilige Geest of iets van henzelf afkomstig is. ‘Is het nu het werk van de Heilige Geest of zijn het mijn emoties?’ Geestelijke groei zal leiden tot het beter onderscheiden van deze dingen. 

6. GEESTELIJKE GROEI ONTSTAAT DOOR GODS WOORD ONVOORWAARDELIJK TE VERTROUWEN.
Geestelijke groei ontstaat door steeds meer te ontdekken wie ik in Christus ben.

Herinner je nog het moment dat je kinderlijk eenvoudig het offer van de Heere Jezus geloofde? Toen werd je rechtvaardig verklaard. 

Er wordt in de geloofsleer ook wel gesproken van rechtvaardigmaking, maar beter is het om te spreken van rechtvaardigverklaring, omdat het een rechtsgebeurtenis is. God de Vader, de Rechter, verklaart mij rechtvaardig, zonder zonde, zonder schuld vanaf het moment dat ik het offer van Jezus (in mijn plaats) aanneem. 

Dit heeft in principe niets met gevoel, maar met feiten te maken. Tweeduizend jaar geleden heeft Christus uitgeroepen: ‘Het is volbracht!’ Dat is een feit. En als jij en ik dit offer van Christus vertrouwen, dan zegt de Bijbel in Romeinen 3:21-26 dat God ons rechtvaardig heeft verklaard. Als je daarna nog twijfelt aan je zaligheid dan is dat jouw probleem, maar niet Gods probleem, want dan geloof je het getuigenis van God niet. 
Op een dag kwam een vrouw naar mij toe. Ze zei dat ze zo graag zeker wilde weten dat zij een kind van God was. Ik vroeg aan haar: ‘Heb je je vertrouwen op het volbrachte werk van de Heere Jezus gesteld, heb je dit offer tot redding voor je ziel aangenomen?’ 
Als ze ‘nee’ gezegd zou hebben, zou ik vanuit de Schrift een aantal bijbelgedeelten met haar doorgenomen hebben, maar ze zei: ‘Ja!’
Toen zei ik tegen haar: ‘Als dat zo is, laten we dan 1 Johannes 5:9-13 lezen: ‘Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.’ 
‘Mevrouw, als u werkelijk het offer van Christus aangenomen hebt in uw hart, dan hoeft u niet te twijfelen aan uw zekerheid. Het is niet geloof + nog een engel die aan mij verschijnt, geloof + gevoel, geloof + emoties enzovoort.’ 
Enerzijds heb je dus de kostbare feiten van Gods Woord die je met je verstand en hart gelooft, maar ten tweede is daar ook de overtuiging van de Heilige Geest. Deze twee getuigen samen dat je een kind van God bent. 
Vaak laten we ons leiden door onze emoties, maar geestelijke groei betekent ook dat je je niet meer door je emoties laat leiden, want je emoties gaan zo op en neer. Ik denk wel eens dat de emoties bij vrouwen misschien meer op en neer gaan dan bij mannen…Een geestelijk mens leert om niet meer te luisteren naar de stem van zijn emoties. 
In Romeinen 5:1 staat dat prachtige vers: ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus.’

Er zijn in Nederland verschillende verkeerde Bijbels in omloop, waarin staat: ‘Omdat wij dan door het gevoel gerechtvaardigd zijn, hebben we vrede bij God.’

Nee!? Zijn die Bijbels er niet? Waarom geloven velen van jullie dit dan toch, als dit hier niet staat? Je zult nooit vrede met God kunnen hebben door je gevoel, omdat je nooit zult weten of je gevoel wel goed genoeg is. Nee, gelukkig staat er dat we door geloof gerechtvaardigd worden. 

Voordat ik vanmiddag kwam preken, voelde ik me ontzettend ziek. Mijn gevoelens en emoties zeiden: ‘Blijf lekker in bed liggen om uit te rusten.’ Maar in mijn geest, diep in mijn binnenste was er de overtuiging dat ik moest komen om deze boodschap te houden. Het is dus een duidelijk verschil of je op je naar je emoties luistert of naar de stem van de Heere. Dat geldt ook voor de zekerheid van het geloof. Velen proberen te voelen of ze een kind van God zijn, maar dat is niet Bijbels en gevaarlijk. De Heere wil dat we Zijn Woord vertrouwen!

· ‘Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.’ (2 Kor. 5:7)
De feiten over Christus hebben buiten mezelf plaatsgevonden en zijn vast en zeker, ze zijn niet afhankelijk van mijn emoties. 

Sommige moderne, vrijzinnige theologen zeggen dat het niet belangrijk is of de opstanding van Jezus Christus historisch waar is. Ze zeggen dat het een mooi verhaal is wat je symbolisch moet uitleggen. 

De historische heilsfeiten zijn echter van kardinaal belang! Ons geloof, wat door de Heilige Geest en het Woord in ons hart gewerkt wordt, is gebaseerd op geschiedkundige feiten. Als je dit niet als historisch betrouwbaar acht, dan kun je nog beter niets geloven. Paulus zegt dat zonder dit het geloof ijdel is. 

God hééft Christus naar deze wereld gezonden. Christus ís gekruisigd, gestorven en opgestaan uit de dood. Er waren veel betrouwbare getuigen die hiervan konden getuigen. En Christus zál weder komen, net zo zeker als dat Hij de eerste keer is gekomen. 

Geestelijke groei is geloven in en steeds meer leven uit de betrouwbare feiten van Gods Woord!

7. GEESTELIJKE GROEI BESTAAT NIET UIT MEER THEORETISCHE KENNIS, MAAR KOMT VOORT UIT GEESTELIJK LEVEN.
Een kledingkast is van het hout van een boom gemaakt. Zo’n kast ziet er mooi, ordelijk en rechthoekig uit, maar hij is dood. Een kledingkast zal niet groeien. Een boom daarentegen leeft en groeit. Hij zal hoger worden en dieper wortelen. Het geloof moet als een boom zijn (Psalm 1). Hij moet leven en groeien. 

Geestelijke groei is niet zozeer dat je de leer of de regels van de kerk steeds beter moet analyseren en begrijpen. Ik heb het idee dat veel Nederlanders eerst alles academisch of dogmatisch in een hokje geplaatst willen hebben, voordat ze het willen aanvaarden. Dat zal geestelijke groei belemmeren. 

Bij ons in Zuid-Afrika komt het ook voor dat predikanten wel academische reuzen zijn in de leer, maar tegelijk kinderen zijn in het geloof. Ze kunnen de mensen geestelijk niet helpen, omdat ze geen geestelijke rijpheid en onderscheiding hebben. 
Eén van mijn docenten op de theologische opleiding zei eens tegen ons: ‘Pas op dat je nooit denkt dat je heel wat weet, omdat je zeven jaar theologie gestudeerd hebt. Het kan zijn dat je in de gemeente een oudere christen van bijvoorbeeld zeventig jaar tegenkomt, die de Heere al veertig of vijftig jaar kent. Zij zal geestelijk veel meer kennis hebben dan jij, al weet jij theoretisch gezien misschien meer.’

Geestelijke groei is dus niet afhankelijk van theoretische kennis. Je hoeft ook niet afhankelijk te zijn van een theoloog om geestelijk te groeien. Wees afhankelijk van het Woord van God en de Heilige Geest. Luister naar wat de geestelijke leiders tegen je zeggen, maar toets wat zij zeggen aan het Woord van God. 
· ‘En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.’ (1 Joh. 2:27)

Deze Johannesbrief is geschreven in de tijd van de gnostische christenen. In onze termen zouden ze de New Age christenen heten. Zij zeiden: ‘Paulus en Petrus zijn van een lage klasse. Kom maar bij ons en wij zullen jullie wat bij leren. Wij zullen jullie door de gnostiek op de toppen van de christelijke leer brengen. De beoefening van de gnostiek zal jullie tot goddelijke ervaringen brengen.’ 

Dat is precies wat ook nu bij de New Age geleerd wordt. En dan schrijft Johannes in zijn brieven: ‘Pas op voor deze zogenaamde superapostelen die allerlei nieuwe leringen leren! Jullie hebben de zalving van de Heilige Geest waarmee je in staat bent om deze leringen te toetsen.’

Wettische heiligmaking (zo van: je moet dit en je moet dat niet) zal geen geestelijke groei brengen, maar alleen heiligmaking die een geschenk van God is. Net als rechtvaardigmaking een geschenk was dat we door het geloof mochten aannemen, zo is ook de heiligmaking een voortdurend, toenemend geschenk van God, waar het leven van Christus door de inwoning van de Heilige Geest steeds meer aan ons meegedeeld wordt. Hoe meer je de heiligmaking van Christus aanneemt (of aantrekt) en in het geloof daaruit leeft, hoe meer dit praktisch zichtbaar wordt. 

Het is echter totaal iets anders als de zogenaamde wettische heiligmaking. Wettische heiligmaking is vanuit je eigen natuur allerlei pogingen doen om heilig te leven. Dat loopt uit op de ene teleurstelling na de ander. Het geheim ligt in het leven en de heiligheid van Christus die Hij aan ons, door Zijn Geest, wil schenken.

8. GEESTELIJKE GROEI IS GROEIEN IN EEN LIEFDESVERHOUDING
Wettische regels nastreven zullen niet leiden tot geestelijke groei, een liefdesverhouding wel. Geestelijke groei is groeien in je relatie met God. Jouw liefde voor de Heere groeit, omdat de heerlijkheid van de Heere Jezus en van God de Vader steeds meer aan je geopenbaard wordt. 

Zoals in een echte liefdesverhouding zul je ook groeien in vrijmoedigheid, maar dan wel op de goede nederige manier. Je leert God steeds beter kennen en je ziet steeds meer dat alles wat Hij zegt in Zijn Woord waar is. En als gevolg daarvan vertrouw je Hem ook steeds meer. 
Weet je dat wettische en godsdienstige regels zo gevaarlijk zijn? Voor je bekering probeer je er door gered te worden en na je bekering probeer je daardoor meer heilig te worden. Dat zie je bijvoorbeeld in Galaten 3. De Galatiërs zijn zojuist tot bekering en geloofszekerheid gekomen door de rechtvaardigverklaring door het geloof. Maar toen kwam de heiligmaking. In plaats van dat ze op dezelfde wijze door het geloof jagen naar heiligmaking, proberen ze de heiligmaking tot stand te brengen door allerlei menselijke, godsdienstige regels en wetten. 
Ze gaan naast de rechtvaardigmaking ook de besnijdenis eisen. Ze zeggen als het ware: ‘Ja, het is goed dat jullie nu geloven in het kruis en gered zijn, maar als jullie echt heilig willen leven, dan moeten jullie je ook nog laten besnijden. Dan zijn jullie pas echt christenen.’ 
En dan schrijft Paulus aan hen in Galaten 3:3: ‘Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?’ Hij zegt dat ze niet nuchter zijn gebleven in hun denken. ‘Jullie proberen nu heiliger te leven om bij het volbrachte werk van de Heere Jezus nog iets van jezelf te doen.’ 
· ‘En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?’  (Gal. 4:9)

· ‘Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.’ 
Als wij door de Geest tot wedergeboorte gebracht zijn, laat de Heilige Geest dan ook het eerste beginsel zijn van waaruit wij nu leven. Dezelfde Heilige Geest Die je tot geestelijk leven gebracht heeft, zal je ook de geestelijke groei geven. 
Zoals al gezegd, werkt de Heilige Geest altijd volgens het Woord en verkondigt Hij altijd Christus en wat Hij aan het kruis voor jou gedaan heeft. En wat Hij door Zijn opstanding en hemelvaart voor jou gedaan heeft. 
· ‘Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.’  (Fil. 3:10)

Lees de tekst zorgvuldig. Enerzijds loopt er een lijn naar beneden. Ik leer met Hem te sterven, te lijden en Zijn dood gelijkvormig worden. En anderzijds loopt er een lijn naar boven. Ik leer Christus kennen en ondervinden in de kracht van Zijn opstanding. Deze twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Paulus zegt: ‘Al wat ik wens, is Christus te kennen.’ Let op dat hij niet zegt: ‘Al wat ik wens, is de Heilige Geest lichamelijk te ervaren.’ Het gaat erom dat we Christus in Zijn volheid al meer en dieper leren kennen (2 Petr. 3:18)!

· ‘Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’  (2 Petr.3:18)

Moge de Heere dit aan je geven. 
Amen.

� Alles wat ik preek en onderwijs, heb ik zelf (of met behulp van anderen) door de jaren heen van de Heere mogen leren. Ik zou echter deze dingen veel jonger hebben willen leren, omdat het heel veel jaren gekost heeft om bepaalde dingen te ontdekken.
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