Hoe krijgen we een opwekking in onze gemeente? 

(Mt.21:12-15; Joh.2:13-22)

In Mt.21:12-15 wordt het verloop en de hindernissen voor een opwekking omschreven. We krijgen een opwekking wanneer dat bij onszelf begint. “Opwekking begint bij jezelf”. Vandaar uit: huwelijk, gezin, gemeente, streek, land. Bij “onszelf” beginnen.

Ik vraag om een ogenblik stil te worden: sluit uw ogen voor een paar ogenblikken. 

a) Ik wil je vragen om een beeld te vormen van de Heere Jezus. Wat komt er in jouw hart op? Vaak een beeld uit de vroegere Kinderbijbel. Jezus, die de kinderen bij Zich roept. Of een beeld dat Jezus langs het meer loopt. Of: Jezus aan het kruis. 

b) Niemand denkt aan Jezus met een zweep en touwtjes in de hand. 

Dit is het probleem vandaag de dag. Dit beeld zijn we kwijt. God is liefde. Maar, wie doorleeft de heiligheid van God? De ernst van de zonden? Terwijl we weten dat binnen onze theologie “zonde” en “zondebesef” een belangrijke plaats moet innemen. 

Jezus kwam van de zee van Galilea. Er zijn zo’n 2-3 dagen nodig om in Jeruzalem te komen. Dwars door de dorre, droge woestijn. Met één doel: Ik ga naar Jeruzalem om te sterven. Dat wist hij. Jezus gaat Jericho voorbij. Dan komt hij door Bethfage; en komt bij de tempel. 

Deze dag kunnen we noemen: “De dag dat Jezus kwaad werd”. Waarom?

a. Hij keert de tafels om. Hij gooit de duivenverkopers uit de tempel. 

b. De tempel is door God gegeven aan het volk van Israël als een plaats van aanbidding. Een plaats om stil te worden voor God. Een plaats om aan de voeten van het Woord te zitten; en te luisteren wat God tot het volk wil zeggen.

c. Jezus was al enkele dagen onderweg. Jezus had een verlangen om in de tempel de laatste keer Zijn Vader te aanbidden + gemeenschap hebben; voordat Hij zou sterven. 

d. Toen Jezus inkwam hoorde hij het geblaat van schapen + geiten; gekir van de duiven. Hij ruikte de mest van de dieren in de tempel. 

Toen werd Jezus kwaad……Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

a. In het OT had de Heere opdracht gegeven om 3x per jaar op te trekken naar Jeruzalem om te aanbidden. Wanneer ze naar Jeruzalem gingen, moesten ze een offer meenemen voor hun zonden. Bijv. een schuldoffer of brandoffer of zondoffer.

b. De Joden waren slim en geldgierig. Ze wisten geld te verdienen. Van Galilea naar Jeruzalem waren 7 tolhekken. God heeft nooit die tol ingesteld. Dat was een manier om geld te maken. Gevolg: alleen de rijkere mensen gingen naar Jeruzalem.

c. De priesters maakten een plan. Wanneer de pelgrims 2-3 dagen moesten rondlopen met een bokje of lammetje, dat was het vermoeiend en zwaar. Verder was daar het gevaar dat het lammetje niet meer volmaakt zou zijn. Dat was immers noodzakelijk. 

d. Daarom maakten de priesters duidelijk: laat je lam thuis in Galilea! Breng je geld mee en kom naar de tempel. Koop daar een schaap, lam of duif. Je geld kan je omwisselen bij de wisselaars. Want in de tempel moest je een tempelmuntstuk gebruiken. 

e. Koop met dat muntstuk een dier. Dat was het plan van de priesters. Dit is een goed plan, maar wel het begin van het probleem. God had dit niet zo gezegd.

Toepassing. Ongemerkt wijken wij ook af van het plan (standaard) van God. Persoonlijk (individu), gezin, gemeente (kerk) of land. Precies hetzelfde principe is waar te nemen.

1. Mensen waren bezig met de verkeerde activiteiten 

De tempel was een plek van samenkomst (gemeenschap). Een plaats van afzondering om het aangezicht van God te zoeken. Dat was het niet. Het was een moordernaarskuil geworden. 

Wat was de tempel geworden? Een onrustige plaats van “handeldrijven” en “geld maken”.

2. Er waren verkeerde activiteiten als gevolg van verkeerde motieven
Het hart van de priesters was niet recht tegenover God. Ze hadden een verborgen plan. Met dit plan wilden ze schatrijk worden. De priesters en hogepriesters werden ook schatrijk. Snelle methode om rijk te worden. Jezus had hun plannen openbaar gemaakt, en daarom werden ze kwaad. “Jullie reinigen wel de buitenkant van de drninkbeker, maar van binnen is er roof”.(Mt.23:25)

Toepassing.

3. Jezus reinigt de tempel. 

Zo stapt Jezus in de tempel. In deze situatie. Hij reinigt de tempel, zoals Zijn Vader dat bedoelt heeft. Het moest een heilige plaats van aanbidding zijn. Er moest een reiniging plaatsvinden.

Maak het huis van God (je hart) schoon! Zo komt de Heere Jezus ook naar ons toe. Ons hart moet gereinigd worden. Opruimen van zonden en verkeerde activiteiten, als gevolg van verkeerde motieven. Alle vuilheid, bitterheid, afgunst, hoogmoed die er in ons hart zit. 

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat is ons uitgangspunt. NT: daar moeten we beginnen (1Kor.3:16; 1Kor.6:19). De binnenkant van ons hart bevat verkeerde activiteiten en verkeerde motieven.  

Alles draait om “MIJ”, IK, IK. Als “ik” maar bevredigd wordt in mijn behoeften. Als “ik” maar een goed leven heb.  

Vraag: wat zou de Heere Jezus doen, als hij NU bij u op bezoek zou komen? In uw hart? Of bij u thuis? Of op uw werkplek? Als Hij uw aardse tempel bezoekt. U, die een kind van God bent. 

Wat is er in uw hart, waar Hij verontwaardigd over zou zijn?

Als Jezus dan zegt: “Mijn kind, Ik heb mijn leven voor jou aan het kruis gegeven”. Ik heb Mijn bloed gegeven. Mijn Heilige Geest uitgestort om aan de binnenkant van jouw hart te komen wonen. Maar, nu leg ik een bezoek aan je af. En wat vind ik?  Zonden, zonden!

Vraag: Wat zou Jezus doen als Hij vandaag op bezoek komt. Denk daarover (schrijf het op).

Zou Hij verwonderd of blij zijn? Of moet Hij er heel veel uitwerpen?

4. Hij herstelt de tempeldienst
Wat zegt Jezus? “Er is geschreven: Mijn huis is een huis van gebed”. Daar had God Zijn tempel voor gegeven. Gebed is pers. gemeenschap met God te hebben. Dat wordt herstelt. 

Doel van ons leven: God verheerlijken en gemeenschap met Hem hebben. In de wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons wonen. Dan wordt ons lichaam een tempel van de Heilige Geest.  We worden geroepen tot gemeenschap met Jezus (1Kor.1:9)

Nu komt Jezus en zegt: het is een roversspelonk!

Jezus reinigt de tempel. Hij herstelt de tempeldienst waartoe de tempel bedoeld is: gebed.
(1) Reiniging van zonden en (2) dan gebed. Dit zijn 2 grote hindernissen voor kinderen van God + gemeenteleven. Dit staat opwekking in de weg. Er zijn obstakels (Achan; David). 

Veel gelovigen ervaren de hemel van koper. Ze bidden echter met onreine harten, vol met zonden. Maar God kan onzen gebeden niet beantwoorden. God antwoord ons gebed niet, omdat daar zonde is. Er is een grote scheiding (wolk) tussen mij en God – Jesaja 59:1-2.

Hoeveel huizen zijn er niet vol met zonden. Binnenkant. Niemand ziet het. Alsof er niets aan de hand is? Begin van herleving = reiniging van de zonden. Dan geest van gebed! Vraag: waar zijn de bidstonden? Dan zal er herleving komen!

5. Wat gebeurde er naar de reiniging van de tempel?
Drie dingen: 
1. Er kwamen blinden en kreupelen in de tempel (vs.14)



2. We zien de kinderen lofprijzen (vs.15)



3. Jezus wordt als Messias geprezen en verheerlijkt (vs.15)

ad.1. Er kwamen blinden en kreupelen naar de tempel; terwijl zijn daar helemaal niet mochten komen. Ze waren immers onrein. Maar wat een wonder. De Heere Jezus ontving & genas hen. 

Toepassing.

a. In tijden van herleving vluchten mensen naar de plaats waar opwekking is. Er gebeuren daar wonderen. Maar wij zijn druk met evangelisatie en het folderen van allerlei materiaal. Er gebeurd vaak niets. Er gaat niets van ons uit. Maar wanneer God gaat werken, dan hoeven wij geen mensen op te zoeken. Maar dan zullen ze vanzelf komen. God brengt ze. Als er opwekking komt, dan hoeven wij niet op zoek naar mensen, maar dan zullen ze vanzelf toestromen. 

b. We zijn veel te veel programma gericht bezig. We zijn vol van programma’s, activiteiten, cursussen, seminars, methodes (Rick Warren), rommelmarkten, bazars. We doen en proberen zoveel, maar er gebeurd niets! Het zijn de verkeerde activiteiten. Terug naar de Bijbel brengt Revival. We moeten ons weer gaan bezinnen waar het werkelijk om draait!  

Ad.2. Blijdschap, vreugde, lofprijzing en aanbidding bij de kinderen. Wat een wonder. Als God gaat werken in tijden van herleving, dan kunnen we niet meer stoppen met zingen. Dus niet: 20-30 liederen zingen om God te bewegen. Nee, er zal een doorbraak komen in de weg van reiniging en gebed. We zijn echter niet gewillig om die prijs te betalen.

Ad.3. In tijden van opwekking gaat het om Jezus. Jezus is Heer! Roy Hession: “Let us see Jesus, thats where revival begins”. 2 Kronieken 7 vertelt ons dat de heerlijkheid van God de temple vervulde. In het NT (2Kor.3:18) staat dat de gelovigen “van heerlijkheid tot heerlijkheid” veranderd (metamorfose) worden.  

6. De vrome godsdienst (overpriesters + schriftgeleerden) ergeren zich
Jezus heeft ons het overvloedige leven beloofd (Joh.7:37-38;10:10). Wanneer wij:

(1) eerlijk wordt met jezelf – en problemen onder ogen ziet;

(2) de hindernissen en obstakels belijden en wegruimen;

(3) jezelf als een daad van algehele overgave aan de Heere opofferen;

(4) dan zal je (persoonlijke) herleving en de vervulling door Gods Geest ontvangen.

Als je niet tevreden bent met dit “val- en opstandingsleven”, dan zullen mensen in je omgeving zich ergeren. Je vrouw of kinderen willen mogelijk niet buigen. “We doen het toch altijd al”. Er zal ook kritiek komen van geestelijke leiders.  

Bijbel: de grootste hindernis voor gebedsverhoring is onreinheid van hart. (Jak.4; Ps. 24; 66:18) “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld”. (Jak.1:27) 

Tijdens de opwekking op de Hebrïden deed een jonge man een gebed: “Heere, we bidden al zes maanden om een opwekking; en er is niets wat we niet beleden hebben”.

Wat is er aan de binnenkant van jouw hart? Verkeerde activiteiten? Verkeerde motieven?

Als God gaat werken, verlangen wij naar meer! Naar herleving! Dan zijn we ontevreden met deze “laagwater” situatie. Dan word ik eerlijk. (Voorbeeld: babysokje).

Als de Heilige Geest overtuigt: Wat is er in uw hart of in uw huis wat u wil weggooien? Is er bitterheid in uw hart? Wat moet weg? Wat is er in onze gemeente wat Jezus zou veranderen? Wat zou Christus omgooien of verwijderen?  Voorlezen: 2 Kronieken 7:14.
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