Geloven in Jezus temidden van een multiculturele samenleving

Intro – ervaring met Gothic religie….het gebeurde enkele weken geleden….

Les: Het geloof in Jezus Christus neemt af – het geloof in “iets hogers” neemt toe! 

A. Het godsdienstig landschap in Nederland verandert snel. Wat is er gaande?
Het traditionele verdwijnt. Honderd jaar geleden had je in een dorp met een paar kerken. Het grootste deel van de inwoners liet zich in deze kerk dopen en schaarden zich – zondag aan zondag – daar onder de verkondiging van het Woord. Hier is de laatste jaren grote verandering in gekomen. Welke ontwikkelingen en veranderingen signaleren wij?

1. Secularisatie = verwereldlijking = vermindering van de betekenis van X. religie.

Aftakeling van de traditionele kerken en geringe religieuze betrokkenheid

33% is lid van een christelijke kerk

20% rekent zich tot het christendom, maar voelt zich bij ‘n bepaalde kerk niet thuis
Afname van de betekenis van religieuze instituten  

Secularisatie gaat gepaard met afname van kerkbezoek en toename van rationaliteit.

Secularisatie: uitéén vallen van sociale structuren en toename individualisering

Mensen zijn wel religieus, maar niet kerkelijk. (Ik geloof op mijn manier)

Velen geloven wel ‘iets’, maar ze weten niet in ‘wie’ of ‘wat’ ze geloven.

Vrijblijvendheid is de leus, ongebonden zijn 

Mac Donaldisering van de kerken – je moet daar kerken waar je je lekker voelt!

Samenvattend: de rol van de gevestigde kerken wordt steeds moeilijker.

2. Massale immigratie en multi-culturele samenleving

De massale immigratie van niet westerse mensen levert Nederland een rijke variatie van culturen en godsdiensten op.  

De laatste tientallen jaren zijn er duizenden immigranten naar Nederland gekomen.


Ook een toename van het aan aantal godsdiensten (o.a. YOGA – groepen ↑)

(verder: de bouw van grote moskeeën / Twente – grote hindoetempel)


Diverse kerken en gemeenten evangeliseren bij asielzoekerscentra. 


Ze komen in aanraking met andere gelovigen en worden beïnvloed.

3. Globalisering – automatisering - digitalisering


We hebben via internet beschikking over kranten, tijdschriften over de gehele wereld.


Boekdrukkunst - sommige berichten gaan als een lopend vuurtje. Da Vinci Code. 


Bijv. Je kunt vrijblijvend informatie raadplegen….De digitale snelweg.

4. De jeugd binnen de kerken staan in het spanningsveld v. verwarring en verstarring.

Verwarring – de invloed van de evangelische en charismatische beweging. Opwekkingsliederen, overdopen, geestesgaven, genezingsdiensten, Bill Hybels, Rick Warren (Doelgericht leven – (management) methoden)

Verstarring – de gevolgen van het hyper-calvinsme. Dode lijdelijkheid, dode ormengodsdienst, verkiezingsdenken, geest van diepe slaap, lippendienst. Grote onverschilligheid onder jongeren. Bijv. Refo-disco’s. 

Samenvatting: temidden van deze postmoderne ontwikkelingen en multiculturele samenleving leven wij als jongeren en worden we opgeroepen Jezus te volgen. “Een lichtend licht” en een “zoutend zout” te zijn. 

B. Hoe moeten wij in dit multiculturele landschap staan?
3 Waarschuwingen – 3 Bemoedigingen/Raadgevingen

Waarschuwing 1 – Pas op voor pluralisme en universalisme

Zeer gevaarlijk – in elke godsdienst zit iets goeds. Verschillen godsdiensten wel van elkaar? 

In de interreligieuze dialoog moet de waarheidsvraag aan de orde komen. Wij claimen dat er maar één manier is, waarop de mens zalig kan worden. Handelingen 4:12 “En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden”. Grote verschil dat wij niet loslaten = verzoening door voldoening. De boodschap van het Kruis. “Alle geloven hetzelfde = dikke lariekoek”.

Anno 2006 wemelt het van de goden en altaren bij de onbekeerde zondaren. Waar geen geloof meer is, komt het atheïsme en het bijgeloof: het moderne heidendom.

Paulus aanvaardt niet de goden van Athene. Hij loopt de stad rond. Zijn geest wordt ontstoken….er komt heilige toorn. Wat vreselijk….dat het zo gaat. Puur en blind heidendom. Hij gaat op geestelijke verkenningstocht…Altaar: voor de onbekende God.

Het zoeken van aanknopingspunten (in bepaalde gewoonten + gebruiken)  is goed. Maar denk niet dat je daarmee de natuurlijke weerstand breekt. In haken op allerlei dingen. Je moet oppassen dat je denkt  dat door inlevingsvermogen de natuurlijke weerstand gebroken wordt. Afbrokkelt. Dan denk je: het gaat gemakkelijker…aantrekkelijker. Vergissing.

Athene…intellectuele achtergrond, bolwerk van beschaving. Daar loopt die ene man.  Hij ontmoet: Epicureërs: het gaat alleen om het hier en nu. Als je er niet meer bent, kun je niet meer genieten. Zintuiglijke bevrediging. Stoïcijnen: wijsheid, beheersing. Geestelijke bevrediging. Zelf behagen t.o.v. Christus behagen. Verschil in de godsdiensten.

Waarschuwing 2 – Pas op voor religie – light!

Tegenwoordig: je moet mensen toch in waarde laten. Wie ben je om te zeggen dat die ander zich moet veranderen? De boodschap sluit dan teveel aan bij de mening en gevoelens van mensen. De postmoderne mens wil graag bij een gemeenschap horen, maar het mag niet teveel tijd en energie vergen. Ik bepaal zelf wel hoe ik e.e.a. invul. Gevaar: oproep tot waarachtige bekering wordt gemist. De boodschap van het kruis wordt gemist. De boodschap van bekering mag niet in gedrang komen. De moderne mens moet geconfronteerd worden met de dood en opstanding van Christus. 

Mattheüs 8:21 “Niet ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere! Zal in het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die de wil doet van Mijn Vader Die in de hemelen is”.

Waarschuwing 3 – Trek je niet terug in het klooster

We mogen als christenen ons niet terugtrekken, maar worden geroepen te getuigen van de hoop die in ons. “Predik het Evangelie aan alle creaturen”. 1 Petrus 3:15b “…en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is…”. Hier wordt bedoeld: verantwoording afleggen in een persoonlijk gesprek. Daarbij moet de nadruk niet gelegd worden op de verdediging van de leer, maar op het getuigende element om zo de ander te winnen voor Christus. 

Raadgeving 1 – Sta als een Paulus op de Areopagus

Athene had schitterdende gebouwen en vele goden. Het was het middelpunt van de Griekse cultuur. Filosofen en geleerden wilden steeds weer wat nieuws horen. Daarom kwam Paulus. Epicureërs (zoeken van geluk en genot is het hoogste doel van het leven) Stoïcijnen (rationaliteit boven gevoel).

Paulus benadrukte dat er één ware God was en gebruikte gebruikelijke voorbeelden. Hij komt uit bij Christus, opstanding, oordeel en bekering. 

Wat kunnen we leren? Gebruik herkenbare voorbeelden, zoek punten van overéénstemming (aanknopingspunten) en wijs op de noodzaak van bekering tot Christus. Zijn boodschap was niet zonder resultaat: Sommige geloofden. Dionysius was lid v/h raadscollege van Areopagus 

Raadgeving 2 – Laat je leiden door Woord en Geest 

Johannes 16:13 “Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen”.

Raadgeving 3 – Benadruk de punten waarover je het eens bent

Rond het jaar 1700 hebben veel vervolgde christenen vanuit allerlei geloofsrichtingen en culturen (o.a. de volgelingen van Johannes Hus – de Moravische broeders) een veilige thuishaven gevonden op het landgoed van Graaf von Zinzendorf. Onder deze Hernhutters bevonden zich veel vrome, maar wel ‘twistzieke’ gelovigen. Uiteindelijk werd ontstond er een hopeloos probleem. Op een dag liet Graaf Von Zinzendorf al deze gelovigen een broederlijk verbond sluiten, waarin zij werden opgeroepen om ‘de punten waarover zij het eens waren, uit te zoeken en te benadrukken’ in plaats van nadruk te leggen op de verschillen. 

