Maak de juiste prioriteiten in het licht 
van je sterfdag!
Zegenrijk:  als broeders samenkomen (Ps. 133)
Dat is goed. God gebruikt onderlinge samenkomsten tot opscherping. (Spr. 27:17) 

Dat is liefelijk. Wonderlijk als we iets van de onderlinge liefde van Jezus mogen ervaren.
Het is gelijk kostelijke olie (zalf). Daar gaat een goede, heerlijke reuk van uit naar de omgeving. 
Het is gelijk de dauw van Hermon. Het is verfrissend & weldadig. Maakt zacht & vruchtbaar.

God schenkt zegen als we eensgezind samenkomen. Dan mag ik hier al een klein begin v/d eeuwige vreugde in m’n hart gevoelen.
Voorbeeld. Onlangs is er een man gestorven in WWWW, die te horen kreeg: “Je hebt nog maar drie maanden te leven”. Hij heeft toen rigoreuze beslissingen genomen. Werk opgezegd. Afspraken met vrouw en kinderen gemaakt om regelmatig samen te komen. Wereldreis maken.

Beslissingen nemen, met het einde voor ogen!
Stel je nu eens voor dat ik zo’n bericht krijg. Wat zou dat voor consequenties hebben? Nou, dat ik beslissingen ga nemen, met het einde voor ogen. Je weet: “Er komt spoedig een eind aan mijn leven; ik ga in dat licht keuzes maken”.

Aangrijpend om te zien dat de wereld het soms meer begrijpt, dan mensen binnen de kerk. Voorbeeldpassage uit Stephen R. Covey “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. (pag. 81)
“Wat betetekent het om te beginnen met het einde voor ogen?” Door het einde van je leven voor ogen te houden kun je vaststellen in hoeverre de dingen die je op een bepaalde dag doet, in overéénstemming  zijn met de criteria die je zelf belangrijk vindt.” Je krijgt zodoende een belangrijk beeld van je einddoel. 

“Het is heel eenvoudig om jezelf te bedriegen door een druk bezet leven te leiden. Keihard werken om hoger op te ladder te komen en dan te ontdekken dat hij tegen de verkeerde muur staat. Als de ladder tegen de verkeerde muur staat, brengt elke stap ons alleen dichter bij de verkeerde bestemming. Wanneer je begint met het einde voor ogen, verandert je perspectief.
Vragen: Staat jouw ladder tegen de goede of verkeerde muur? Welk einddoel heb jij voor ogen? Welke prioriteiten maak jij in je leven?

“Ladder tegen verkeerde muur: bij hun dood.”

Veel kerkmensen zullen bij hun dood erachter komen dat hun ladder tegen de verkeerde muur stond. “Velen zullen zeggen….” (Matth. 7:21-22)

Waarom? Niet de wil van God, de Vader, gedaan!

Prioriteit 1 – Gods wil doen

Wij willen te vaak van twee walletjes eten. Wat hebben we het meeste lief? Waar ligt m’n schat?
(Matth. 6: 21,24) “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  Niemand kan 2 heren dienen; want hij zal de ene haten en de andere liefhebben of hij zal aan de ene hechten en de ander minachten; u kunt niet God dienen en de Mammon.” 
Mammon is de personificatie van geld, rijkdom en bezit. De Mammon wordt onze heer als ons bezit zo’n macht over ons krijgt, dat we er een slaaf van worden. Als we 2 heren dienen, dan zal geen van beiden ons voldoening geven. Wereldsgezindheid is een vijand van ons geestelijke leven.
Vraag: Dien ik God? Gebruik ik Mammon  ten dienste van God?
2 Kor. 5:15 “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven en opgewekt is.” Vraag: leef ik nog voor mezelf?

Prioriteit 2 – Onze vrouw

Efeze 5:25 “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven…”

Vraag: Spiegel jij jezelf nog aan Christus? Bewijzen wij op dezelfde manier onze liefde?
1 Korinthe 7:33 “Maar die getrouwd is, bekommert (wijdt zijn zorg aan) zich met de dingen van de wereld, hoe hij de vrouw zal behagen.”

Wij kunnen als mannen niet leven als vrijgezellen. Het is een wezenlijk onderdeel v/h huwelijk dat een man zijn vrouw behaagt. Als je getrouwd bent, moet je tijd besteden aan de dingen v/d aarde. 
1 Petrus 3:7 “Gij mannen, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat (aardewerk) als het zwakste eer gevende, als die ook mede-erfgenaam van de genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.”

Onze gelovige vrouwen zijn ook “zusters in het geloof”. Begrijpend en met inzicht in de gevoelens van hun echtgenote. Er is zo’n gebrek aan communicatie. Zoveel gebrokenheid in de seksuele relatie. Mannen, die geen leider zijn.  
Wanneer we ons werk of bediening belangrijker vinden dan onze vrouw of wanneer we gebrek aan leiderschap (priesterschap) in het gezin vertonen, dan is dat een opening voor satan om een bres te slaan. (Ezech. 22:30 – waar zijn de mannen?) 

Prioriteit 3 – Vaders voor onze kinderen

Mal. 4:6 “En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen, en het hart van kinderen tot de vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met de ban sla.”
In het pastoraat zijn legio problemen terug te voeren op een ongezonde “Vader-kind verhouding”. De afwezigheid van een vader is funest; een psychiater noemde 'vader-honger' één van de grootste problemen van onze samenleving. Vaders zijn niet overbodig, maar broodnodig. God kan zijn zegen niet geven als we onze Vaderrol niet innemen en tijd vrijmaken voor onze kinderen. (voorbeeld Ruben – bioscoop)
Mannenbroeders er worden “Vaders gezocht!”

Gary Chapman spreekt in “De vijf kenmerken van een gezond gezin” vooral de mannen aan. Het vierde kenmerk van een gezond gezin is: mannen die liefhebbende leiders zijn. Als we dat niet doen, dan komt er chaos (Jes. 3:1-5).
Vaders brengen een groot deel van hun tijd buiten hun gezin door. Dat is in de meeste gezinnen de realiteit. Het risico daarvan is echter dat ze te weinig betrokken zijn bij hun gezin en bij de opvoeding van hun kinderen.

Het vaderschap neemt in de Bijbel een grote plaats in. Mannen worden aangesproken als priesters in hun gezin. Zij geven leiding aan hun gezin, ook in geestelijk opzicht. Het is een hoge roeping om man en vader te zijn. Vraag: ben jij in het gezin ook de grote afwezige? Heb jij je hoofd en agenda gevuld met andere zaken? Welke prioriteit heeft je gezin? 

• Een vader is actief in zijn vaderrol. Hij zoekt naar manieren om betrokken te zijn bij het leven van zijn kinderen. Hij maakt tijd voor hen vrij. Geen enkele man zal aan het einde van zijn leven wensen dat hij meer tijd had besteed aan zijn werk of hobby. Maar er zijn wel oude mannen die wensen dat ze meer tijd met hun kinderen hadden doorgebracht.
• Een liefhebbende vader praat met zijn kinderen. Hij speelt met hen. Hij is geïnteresseerd in hun leven. Zijn aanwezigheid brengt rust in het gezin. Hij heeft hen onvoorwaardelijk lief.
• Essentieel voor het vaderschap is ook dat een vader zijn gezin voorgaat en voorleeft in de dingen van God. Dat kan geen enkele vader van zichzelf. Maar toch spant hij zich in om hen op te voeden in de lering en vermaning des Heeren.

•  Maar de eerste roeping van elke man is toch om een liefhebbende leider te zijn in zijn eigen gezin. 
Prioriteit 4 – Doe je werk als voor de Heere
Kol. 3:22-24: “Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.” 

a. Ons werk is ook geestelijk. Niet zondags Vroom en doordeweeks Dreesman. God spreekt over vergelding en een erfenis m.b.t. ons werk! 
b. Niet met ogendienst. God in de hemel kijkt toe.

c. Oprecht van hart. Dat is niet: achterbaks en achter de ellebogen. Niet dubbelzinnig.

d. Alles moet je van harte doen. Je moet het met hart en ziel doen: aangenaam of onaangenaam. 
e. God is onze Werkgever. Niet succes is belangrijk, maar trouw:‘Gij getrouwe dienstknecht’.

f. Ons werkterrein is zendingsveld. 
Prioriteit 5 – Lever een bijdrage aan de Gemeente en uitbreiding van Gods Koninkrijk!
1 Korinthe 12:7 “Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nut heeft voor de ander…”

Matth. 28:19 “Maakt al de volken tot mijn discipelen…”

Iedere gelovige draagt d.m.v. de aan hem geschonken gaven bij aan de opbouw v/d gemeente…God wil jou op de één of andere manier gebruiken om het geloofsleven van anderen te versterken. 

Heb jij al leren verstaan hoe God jou wil gebruiken? 

Hoeveel discipelen heb jij al gemaakt?

Als je dan nog tijd overhoudt, dan kan je deze besteden aan Prioriteit nummer 6. Vrije tijd: sport en ontspanning.

Het is goed om zo nu en dan te onthaasten.
a. Genieten van een natuurwandeling (Ps. 19)
b. Sport & lichamelijke ontspanning (1 Tim. 4:8a)

c. Lekker uiteten en drinken (Pred. 5:17-18)
Laten we hoorders & daders v/h Woord zijn! 
Lukas 6:47: “Een ieder, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal tonen wie hij gelijk is…Hij is een gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en legde het fundament op een steenrots”. 

Door in het licht van onze sterfdag goed na te denken over onze prioriteiten, leggen wij een degelijk fundament. 









