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Inleiding

De grootste zegen die een mens aan deze zijde van het graf kan ervaren, is gered te worden en zekerheid te hebben over zijn zaligheid. Mozes bevestigde dat toen hij zei tegen de Israëlieten van zijn tijd: “Welgelukzalig zijt gij, o Israël! Wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door den HEERE!” (Deuteronomium 33:29). Er is geen volk zoals Gods volk, degenen die Hij verlost heeft door het bloed van Zijn Zoon, verzegeld met Zijn Geest en die Hij verzekert van Zijn zaligmakende gunst nu en voor altijd.

Denk even goed na. Volgens de Schrift hebben ware christenen het beste van de hele wereld. Ze hebben het beste leven. Hebt u ooit iemand ontmoet die die het betreurde verlost te zijn? Ze hebben de beste dood, want de Heere verzekert hen van Zijn tegenwoordigheid: “Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij” (Psalm 23:4). Ze hebben bovendien de beste eeuwigheid. Voor niemand van ons is de dood het einde. We zullen voor altijd leven, of in Gods hemel of in Gods hel. Alleen degenen die Jezus Christus als hun Zaligmaker hebben, zullen in de hemel komen: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3:36).

Daarom, de grote vraag voor ieder van ons is: “Ben ik een christen?” Laat het geen vanzelfsprekendheid zijn. Zoals de apostel Petrus vermaande: “Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken” (2 Petrus 1:10).
Dit kleine boekje heeft een heel eenvoudig doel: u Gods weg ter zaligheid te laten zien, Gods weg van zekerheid van de zaligheid en van overwinnend christelijk leven. Lees het aandachtig en let vooral op de vele citaten uit Gods Woord, “opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods” (1 Korinthe 2:5).

Hoe God de mens ziet

De eerste stap op de weg naar de hemel is te bedenken wat onze geestelijke staat is voor Gods aangezicht. Het gaat er niet om hoe we onszelf zien, maar hoe God ons ziet. In de Bijbel schildert Hij precies hoe het er met ons allen van nature voorstaat. Het is absoluut niet vleiend en zo is het ook niet bedoeld. Het is bedoeld om ons allemaal op te wekken tot een diep gevoel van onze nood en de reden van die nood. Alleen dan kan de oplossing worden gegeven en ontvangen.
Daarom hier het portret van de mens zoals die van nature is, zoals God hem afschildert in Zijn Woord:
· Alle mensen zijn zondaars

“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen” (Psalm 51:7).
“Want zij hebben allen gezondigd, en derven [missen] de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).
“6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg” (Jesaja 53:6).
“Geen mens is er die niet zondigt” (1 Koningen 8:46).
Alle mensen zijn dus zondaars van nature en uit eigen keus. Ze worden persoonlijk verantwoordelijk gehouden door God hun Rechter als gewillige opstandelingen tegen Zijn wet:

“Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid” (1 Johannes 3:4).
· Zondaars zijn geestelijk dood

“Dood ... door de misdaden en de zonden” (Efeze 2:1).
“Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12).
“Want gelijk zij allen in Adam sterven” (1 Korinthe 15:22).
Deze dood is een totale onbekwaamheid om enig geestelijk goed voort te brengen dat de gunst van God waard is. Alle nakomelingen van Adam zijn even dood.

· Zondaars zijn dienstknechten van de zonde en dienstbaar aan de duivel.

“Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde” (Johannes 8:34).
“Naar den overste van de macht der lucht [de duivel], van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Efeze: 2:2).
Dit is een verschrikkelijke bewering. De duivel is krachtig actief in degenen die ongehoorzaam zijn aan God. We zijn geneigd te denken dat hij alleen actief is in degenen die we als grote zondaars  beschouwen – moordenaars en soortgelijken, maar hij is aan het werk in alle zondaars.

· Zondaars zijn vijanden van God

“Vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden” (Kolossensen 1:21).
“Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet” (Romeinen 8:7).
· Zondaars zijn gescheiden van God

“Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God” (Jesaja 59:2).
“Zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld” (Efeze 2:12).
· Zondaars zijn onderworpen aan Gods oordeel

“Die niet gelooft is alrede veroordeeld” (Johannes 3:18).
“De HEERE ... houdt den schuldige geenszins onschuldig” (Nahum 1:3).
“De bezoldiging der zonde is de dood” (Romeinen 6:23).
“De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe” (Psalm 9:18).
“Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood” (Openbaring 21:8).
Dus, zondaars worden door God beschreven als verloren (Jesaja 53:6; Lukas 19:10) en in gevaar om bezocht te worden door Gods toorn tegen hun zonden:
“Pas ervoor op dat woede je niet aanzet tot spot; zodat een groot losgeld de straf van jou niet zou kunnen afwenden” (Job 36:18).
Wat mensen onmisbaar nodig hebben

Het is duidelijk dat het nodig is dat hun zonden worden weggenomen, anders gaan ze verloren. Ze moeten het leven krijgen, of ze moeten dood blijven voor God en veroordeeld tot het eeuwig lijden van helse pijnen, de tweede dood.

· Ze moeten verzoend worden met God

Niemand kan een vijand van God blijven zonder te vallen onder Gods toorn.

“Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods” (Hebreeën 10:31).
· Ze moeten bevrijd worden van de slavernij van zonde en de duivel

· En ze moeten ontsnappen aan de toorn en veroordeling van God
In andere woorden, ze moeten verlost worden. Gods Woord zegt: “Wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:12). Ieder mens in de wereld heeft deze zaligheid nodig – een verlossing van zonde, dood en hel; en een verlossing die de ervaring geeft van Zijn liefde, leven en vergeving.

U kunt niets doen om aan deze behoefte te voldoen

Als u zich bevindt in de staat waarover we net gelezen hebben in Gods Woord, dan kunt u natuurlijk niets doen om uw eigen zaligheid te bewerken.

· U bent “dood ... door de misdaden en de zonden” (Efeze 2:1)

Dode mensen kunnen zichzelf niet tot leven wekken.

· “Goede werken” kunnen u niet redden

De Bijbel zegt expliciet dat de zaligheid niet is “uit de werken, opdat niemand roeme” (Efeze 2:9).
Er staat ook geschreven dat de zaligheid niet is “uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden” (Titus 3:5).

Dit ontkracht de algemene bewering dat God onze “goede werken” zal wegen tegen onze slechte werken en ons zal aannemen in de hemel als deze opwegen tegen de slechte daden.

· Godsdienst kan u niet redden

Misschien vertrouwt u op het feit dat u naar de kerk gaat en dat u zorgvuldig wat godsdienstige werken verricht om in de hemel komen. U bent misschien zelfs wel trots op uzelf dat u lang niet zo zondig bent als zoveel andere mensen.
De Heere Jezus vertelde over een Farizeeër die zo dacht. Hij gaf één tiende van zijn salaris aan de synagoge en was heel godsdienstig. Maar hij was niet gered (Lukas 18:9-14). Jezus veroordeelde hem en allen die zijn zoals hij in de woorden van de profeet Jesaja:
“Dit volk genaakt [nadert tot] Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij” (Mattheus 15:8).
Paulus liet ook de dwaasheid zien van de gedachte dat het vervullen van godsdienstige plichten een zaligmakende kracht zouden hebben:

“Wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast, namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan? Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen” (Kolossenzen 2:20-22).
Het is absoluut noodzakelijk dat u begrijpt hoe wanhopig uw natuurlijke staat is en hoe onmachtig u bent om het te veranderen. Als u dit niet inziet, zult u nooit het hulpmiddel van de Heere zoeken op Zijn voorwaarden. Als deze zaak voor u niet helder is, overdenk dit gedeelte dan opnieuw. Wanneer u dat doet, vraag de Heere dan om u te overtuigen van uw onmisbare behoefte aan Zijn reddende genade en om u te tonen hoe u die kunt ontvangen.

Gods weg ter zaligheid
Niemand kan iets doen om zichzelf te redden. Dit wil echter absoluut niet zeggen dat niemand zalig kan worden: “Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk” (Mattheüs 19:26). God heeft in liefde en genade een weg tot de zaligheid gegeven. Dit is de geweldige boodschap van de Bijbel. Het wordt het evangelie genoemd, wat eenvoudigweg “goed nieuws” betekent.
“Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere” (Lukas 2:10,11).

Gods weg ter zaligheid ligt in de Heere Jezus Christus

Jezus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

“Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus” (1 Timotheüs 2:5).

Het is belangrijk om te in te zien wie Jezus is

· Hij is de Zoon van God

“Gij zijt Mijn geliefde Zoon” (Lukas 3:22).

“Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods” (Mattheüs 16:16).

· Hij is de eeuwige God in de gedaante van een mens

“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. ...En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid” (Johannes 1:1,14).

“Christus Jezus ..., in de gestaltenis Gods zijnde, ... en in gedaante gevonden als een mens” (Filippenzen 2:5-8).

· Hij kwam in de wereld geboren uit een maagd
“Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons” (Mattheüs 1:23).

“De engel Gabriël [werd] van God gezonden ...tot een maagd ...En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten JEZUS. ...De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden” (Lukas 1:26-35).

Door dit wonder van de maagdelijke geboorte kwam Jezus Christus in de wereld zonder bevlekt te worden door de zonde die door elke menselijke vader wordt overgedragen aan zijn kinderen in het gewone voortplantingsproces. Zoals hij zei tegen Zijn Vader, in een gedeelte dat Zijn zondeloze gehoorzaamheid beschrijft: “Gij hebt Mij het lichaam toebereid” (Hebreeën 10:5).

Het is ook belangrijk te begrijpen waarom de Zoon van God in de wereld kwam

· Hij kwam vanwege Gods liefde voor Zijn zondige schepselen
“Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft” (Johannes 3:16).

· Hij kwam om zondaars zalig te maken
“De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was” (Lukas 19:10).

· Hij kwam om de wet van God te vervullen, die wij hadden verbroken

“15 Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.15 Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.Jezus ...zeide ...aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheüs 3:15).

· Hij kwam om te sterven voor de goddelozen en om Zichzelf op te offeren als een offer aan God voor hun zaligheid

“Christus ...is ...voor de goddelozen gestorven” (Romeinen 5:6).

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8):
 “Het is het bloed dat voor de ziel verzoening doen zal” (Leviticus 17:11).

 “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving” (Hebreeën 9:22).

De Heere Jezus voldeed aan deze behoefte door Zichzelf te geven om te zijn “een offerande en een slachtoffer Gode” (Efeze 5:2). Zo verwierf Hij door het vergieten van Zijn eigen bloed eeuwige zaligheid voor Zijn volk.

“De Zoon des mensen ...is gekomen ...om ...Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen” (Mattheüs 20:28).

“Maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door Zijns Zelfs offerande” (Hebreeën 9:26).

“Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt, ... maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam” (1 Petrus 1:18,19).

“Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen” (Jesaja 53:5,6).

“Christus [heeft] voor ons geleden, ...Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout” (1 Petrus 2:21,24).

· Christus is niet alleen gestorven, Hij is ook lichamelijk opgestaan uit het graf
Hij is “overgeleverd ...om [vanwege] onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking” (Romeinen 4:25).

· Hier is dan het evangelie

“Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften ...Hij is begraven, en ...Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften” (1 Korinthe 15:3,4).

· Christus voldoet volkomen aan de behoeften van zondaars

Hij heeft de zonde teniet gedaan (Hebreeën 9:26).

Hij geeft vergeving aan zondaars (1 Johannes 1:9).
Hij rechtvaardigt zondaars - stelt hen in een rechte verhouding tot God (Titus 3:5-7).
Hij verzoent hen met God (Kolossensen 1:21).

Hij schenkt eeuwig leven aan hen die dood waren in zonde (Efeze 2:1,5; Romeinen 6:23).

Hij geeft Zijn Geest in hen (Romeinen 8:9,15).

Hij stelt hen in staat om een heilig leven te leven en verbreekt de heersende kracht van de zonde in hen (Romeinen 6:14; Jesaja 42:7).
Hij redt Zijn volk van de hel (Romeinen 8:1).

Hij verzekert Zijn volk van een plaats in de hemel (Johannes 14:2,3).

· Zo is Jezus Christus de enige Zaligmaker van zondaars

“Gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Mattheüs 1:21).

“En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:12).

· Christus nodigt u uit om Hem aan te nemen als uw Zaligmaker

“Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol” (Jesaja 1:18).

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28).

· Deze uitnodiging is gericht aan zondaars

“Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering” (Mattheüs 9:13).

“O alle gij dorstigen, komt” (Jesaja 55:1).

“Die wil, neme het water des levens om niet” (Openbaring 22:17).
Hoe kunt u Christus aannemen als uw Zaligmaker?
Dit is een wezenlijke vraag. De Bijbel laat geen ruimte open voor laat er geen misverstand over bestaan. We kunnen ons niet veroorloven om een onduidelijk antwoord te geven op de vraag: “Wat moet ik doen opdat ik zalig worde?” (Handelingen 16:30). Als u deze vraag stelt, is hier Gods antwoord, heel eenvoudig.
Erken de noodzaak om gered te worden

De meeste mensen hebben weinig besef van de hatelijkheid van hun zonden voor Gods aangezicht. Daarom hebben we dit punt geprobeerd sterk te benadrukken. Pas wanneer u uw nood inziet, zult u  bereid zijn om Gods redding uit die nood aan te nemen.

“Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn” (Mattheüs 9:12).

Laat u er niet toe verleiden om de vernederende erkenning van uw grote nood te ontwijken. Accepteer geen gemakkelijk antwoord waarin uw zonde en schuld niet onder ogen ziet en er niet mee afrekent. Vermijd in het bijzonder elk vals evangelie dat u verzekerd van een zalig leven zonder meer. De Heere geeft Zijn kinderen wel zo’n leven, maar de Bijbelse weg ter zaligheid is Gods weg, een weg waarin Hij zondaars in een goede verhouding brengt met Zichzelf door Christus. Wees beducht voor valse vrede.
“Zij genezen de breuk der dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede. Doch daar is geen vrede.” (Jeremia 6:14).

Geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en dat Hij alleen is machtig om te redden

“Wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods” (Johannes 6:69).
“Een rechtvaardig God en een Heiland, niemand is er dan Ik. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer” (Jesaja 45:21,22).

Neem de beloften van het evangelie aan en handel ernaar
We hebben zojuist stilgestaan bij de heldere uitnodiging die de Heere aan zondaars richt. Als u de Heere op Zijn Woord wil nemen, op Zijn eigen voorwaarden, zult u zalig worden. Hij heeft dat gezworen.

Wat zijn de voorwaarden van de Heere voor het komen tot Christus?

· Belijdenis van zonde aan de Heere is noodzakelijk

“Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen” (Spreuken 28:13).

· Vertrouwen op de verdiensten van Christus alleen is ook noodzakelijk
“Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden” (Handelingen 16:31).

“Zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12).

· Bekering van zonde is noodzakelijk

“God ... verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren” (Handelingen 17:30).

“Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden” (Handelingen 3:19).

Bekering is het gevolg van een eerlijke belijdenis. Wanneer u uw zondigheid ziet voor God en verlangt om ervan verlost te worden, wilt u zich afkeren van dat waarvan u weet dat het zonde is, om Christus te dienen als uw Heere. U kunt Hem niet hebben als uw Zaligmaker als u welbewust weigert Hem te hebben als Heere van uw leven.
Daarom, roep nu de naam van de Heere aan voor de zaligheid.

De Heere Jezus vertelde over een man die eenvoudig, maar oprecht bad: “God, wees mij zondaar genadig” (Lukas 18:13) en Hij voegde eraan toe: “Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis” (v.14).

Grijp u vast aan de belofte van God en geloof dat Christus alles wat Hij in Zijn verlossingswerk heeft gedaan, deed voor u persoonlijk.
Zekerheid van de zaligheid
Zekerheid is vaak een groot probleem voor mensen die de Heere Jezus Christus gevraagd hebben hun Zaligmaker te zijn. Vaak zeggen ze dat het niet voelt alsof er een grote overgang heeft plaats gevonden in hun leven. Ze concluderen dan dat ze niet echt verlost zijn. Gewoonlijk wordt hen verteld dat ze hun gevoelens moeten negeren, maar dat is bijna onmogelijk om te doen. Proberen een christelijk leven te leven zonder de zekerheid van de zaligheid te voelen, is niet iets waar de Bijbel mee instemt. Het is natuurlijk onbevredigend om een godsdienst te hebben die geen gevoelens met zich mee brengt die overeenkomen met het geloof dat beleden wordt. Dus wat is het antwoord?
Zaligheid komt tot stand door geloof in Christus. Zekerheid van de zaligheid ook. We moeten voorzichtig zijn dat we Gods waarheid niet beoordelen met een emotie die voorijgaat. We kunnen beter ons hart en hoofd vullen met het Woord van God, vooral omdat het gaat over wat Christus heeft gedaan voor zijn volk. Laat die waarheid in ons werken om de verzekering en het gevoel van zekerheid die we wensen voort te brengen.

De zekerheid en vreugde van onze zaligheid hangt in grote mate af van het geschreven Woord van God.

“Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt” (1 Johannes 5:13).

“Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” (Johannes 6:37).

Jezus heeft dit gezegd. Spreekt Hij de waarheid? Of zou dit een leugenachtige, lege belofte zijn? Alleen al die gedachte is onmogelijk.
“Nu hebben zij bekend dat alles wat Gij Mij gegeven hebt, van U is” (Johannes 17:7).

Daarom kunnen we zeker zijn van de vervulling belofte dat “die tot Hem komt geenszins uitgeworpen zal worden.”
Bent u tot Christus gekomen? Wat belooft Hij aangaande diegenen die tot Hem komen? Hij belooft dat Hij hen niet zal uitwerpen. Heeft Hij u uitgeworpen?

Neem nogmaals de belofte van Johannes 1:12:

“Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.”

Hebt u gebeden om Jezus Christus te ontvangen als uw Heere en Zaligmaker? Gelooft u in Hem? Met andere woorden, ontvangt u als volkomen waar alles wat de Bijbel zegt over Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan en vertrouwt u op geen andere verdienste dan de Zijne voor uw aanvaarding voor God?

Belooft Hij dan niet dat u nu geteld wordt onder de kinderen van God? Grijp u vast aan Zijn belofte en u zult uw twijfel en vrees overwinnen.
Dit soort Bijbelse logica is heel nuttig om een welgegronde zekerheid van uw zaligheid te verkrijgen. Maar het is slechts het begin. Er is een veel meer volkomen en  gezegende weg, namelijk om uw Bijbel te lezen  en te overdenken wat er precies gebeurt wanneer een persoon Jezus Christus aanneemt als Zaligmaker en Heere. Laten we dit wat nader bezien. Het zal zeker helpen om uw geloof vaster te funderen.
Nieuwe schepsels

Wat gebeurt er als een zondaar zijn vertrouwen op Christus stelt? Dan voltrekt zich de meest radicale en verstrekkende verandering van staat die hier op aarde mogelijk is.

U bent uitverkoren
“Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde” (Efeze 1:4).

“Er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.” (Handelingen 13:48).

Niemand mag proberen te ontdekken of hij één van Gods uitverkorenen is voordat hij tot Christus komt. Zoals alle andere geestelijke zegeningen, is de uitverkiezing “in Christus.” Elke zondaar moet het evangelie gehoorzamen en tot Christus komen. Als u eenmaal gekomen bent, zult u zien dat alleen soevereine genade u verkoos, riep en bracht tot geloof in de Zaligmaker: “…dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes en geloof der waarheid” (2 Thessalonicenzen 2:13).
U bent verzoend met God

“Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus” (Romeinen 5:1).

“Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons…” (Romeinen 5:10).

Door Zijn verzoenend sterven heeft de Heere Jezus Christus de toorn van God van u afgewend en u afgekeerd van uw eerdere vijandschap tegen God.

Gebracht in deze vriendschap en aanvaarding van God, hebt u nu de vrijheid om in Zijn tegenwoordigheid  te komen –zelfs in Zijn tegenwoordigheid te leven – en echte gemeenschap met Hem te genieten.

“Deze onze gemeenschap zij ook met den Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus… Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:3,7).

U bent aangenomen in Gods huisgezin

God “heeft ons tevoren verordineerd tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil” (Efeze 1:5).

Dit is de wettelijke handeling waarmee Hij ons in Zijn huisgezin opneemt en ons een recht geeft op de naam en al de voorrechten van de kinderen van God. Paulus legt iets uit van wat dat betekent:
“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader. Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus” (Romeinen 8:15-17).

U bent wettelijk vrijgesproken van alle schuld voor God

Dat noemt de Bijbel “rechtvaardigmaking.” Het is een wettelijke term die eenvoudigweg betekent dat God al uw zonde vergeeft en al de verdiensten van de Heere Jezus Christus op uw rekening plaatst. Net zoals Hij onze zonde toerekende aan Christus, zo rekent Hij ons Zijn gerechtigheid toe. Terwijl Christus de straf van onze zonde droeg, ontvangen wij het loon van Zijn gerechtigheid.
“Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” (2 Korinthe 5:21).

Christus werd moreel gezien geen zondaar toen Hij zonde gemaakt werd voor ons; Hij werd wettelijk schuldig behandeld omdat Hij als onze Middelaar voor God stond.

De wet van God beschouwde Hem en Zijn volk als één en eiste onze straf van Hem. Zo beschrijft de rechtvaardigmaking in ons ook geen morele verandering in ons, maar een wettelijke verandering in onze staat tegenover God. Omdat volgens de wet Christus en Zijn volk één zijn, ontvangen wij de volle beloning van Zijn gehoorzaamheid. God behandelt ons zoals Hij Christus behandelt. Christus’ gehoorzaamheid is de grond voor al Gods gunst tegenover ons.
Het erkennen van deze wettelijke eenheid met Christus is de sleutel tot het genieten van alle andere zegeningen van de zaligheid. We hoeven niet te presteren om indruk te maken op God of om Zijn liefde en gunst te verkrijgen. Christus heeft alles gedaan dat gedaan moet worden om aangenomen te worden door God. Hij is onze gerechtigheid.
“Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is (…) rechtvaardigheid” (1 Korinthe 1:30).

“De HEERE [is] onze gerechtigheid” (Jeremia 23:6).

Onze gerechtigheid is volkomen. Omdat God ons aanneemt als volmaakt in Christus, hoeven we niet te werken om aangenomen te worden bij Hem, maar we zijn vrij om de Heere te dienen met blijdschap vanuit een hart vol liefde en dankbaarheid. We kunnen ook eerlijk onze eigen onvolmaaktheden erkennen en bewenen en ons tegelijkertijd inspannen om heilig te zijn, niet om daarmee in een goede verhouding met God te komen, maar omdat onze Zaligmaker dat voor ons gedaan heeft.
Leven in het licht van deze waarheid zal ons in staat stellen te groeien in genade en doen binnengaan in de volkomen volheid van ons nieuwe leven in Christus.

U bent een nieuw schepsel geworden
“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.” (2 Korinthe 5:17).

Petrus vertelt ons hoe dit gebeurt. Hij zegt dat de Heere aan ons gegeven heeft “de grootste en dierbare beloften, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid” (2 Petrus 1:4).

Hier zien we wat ons de kracht zal geven om een heilig leven te leven. Het betekent niet dat u zondeloos zult worden (1 Johannes 1:8,10); het betekent wel dat u een nieuwe houding krijgt tegenover de zonde. U zult niet langer de heerschappij van de zonde over u aanvaarden, maar u zult de zonde behandelen als een grote vijand.  U zult hem weerstaan en u erin verheugen om heilig te zijn en op Christus te lijken.

De Heilige Geest woont in u

Jezus heeft beloofd: “En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn” (Johannes 14:16,17).

Hij vervult dit in iedere christen: “Of weet gij niet dat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?”(1 Korinthe 6:19).

U bent wezenlijk verenigd met Christus

Als een christen bent u een lid gemaakt van Christus’ lichaam, de kerk (1 Korinthe 12:12,13).

U bent ook gemaakt tot een levende steen in de tempel, het geestelijk huis dat de Heere bouwt (1 Petrus 2:5).

Deze metaforen wijzen erop dat u als christen op de meest intieme manier verbonden bent met met Christus. Paulus gebruikt vaak de zinsnede “in Christus,” vooral in Efeze en Kolossensen, om dezelfde boodschap over te brengen. Christus en Zijn volk kunnen niet gescheiden worden. God zal een christen nooit aanzien  zonder Christus en Zijn verdiensten.

Wat een zekerheid geeft dit aan gelovigen! In Christus heeft elke christen eeuwig leven. Niets kan hem ooit scheiden van zijn Zaligmaker:

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? … Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere” (Romeinen 8:35,37-39).

“Bedenkt datzelve” (Filippensen 4:8). Dit zijn de dingen die vrede in het hart geven en volle verzekerdheid van het geloof.
Het Christelijk leven leven
Degenen die nog maar pas Christus ontvangen hebben, lijken op pasgeboren baby’s (1 Petrus 2:2). Ze zijn “wedergeboren” (Johannes 3:3,7) in het gezin van God. En zoals baby’s moeten groeien en ontwikkelen, zo ook christenen. Hier zijn en paar eenvoudige, basisrichtlijnen voor de ontwikkeling in het christelijk leven.

Doop

De doop is zowel een geloofsbelijdenis als een teken en zegel van het verbond der genade waarin de Heere ons gebracht heeft. Als een teken schildert de doop door een uiterlijke handeling de innerlijke reiniging van de ziel door het bloed van Christus. Als een zegel is het een door God gegeven verzekering dat de gelovige wedergeboren is en verbonden aan Christus. Zodanig is de doop de eerste stap van toegang tot de zichtbare kerk.

“Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen… Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt” (Handelingen 2:38,41).
Bijbellezen

“En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen” (1 Petrus 2:2).

Het Woord van God is het voedsel van een christen. Het zal u sterk maken in het geloof. Begin met het evangelie van Johannes en lees het zorgvuldig, hoofdstuk voor hoofdstuk. Doe dan hetzelfde helemaal door het Nieuwe Testament heen. Probeer op z’n minst één ding te onthouden van elk hoofdstuk dat u leest.
Terwijl u de Bijbel leest, houd een notitieboekje bij en geef antwoord op een paar basisvragen uit elk hoofdstuk dat u leest.

Bijvoorbeeld:

· Wat leert dit hoofdstuk mij over God?

· Wat leert het mij over Christus?

· Wat leert het mij over de Heilige Geest?

· Wat zijn de belangrijkste leerstukken?

· Welke zonden staan erin die ik moet vermijden?

· Welke deugden staan erin die ik moet navolgen?

Dagelijks gebed

“Bidt zonder ophouden” (1 Thessalonicensen 5:17).

“…dat men altijd bidden moet en niet vertragen” (Lukas 18:1).

Gebed is de lucht die een christen ademt. Toch geven veel mensen aan moeite te hebben met bidden. Een eenvoudig schema voor uw gebedsleven zou gebaseerd kunnen worden op een acrostichon van het Engelse woord acts (daden):

A is voor adoration (aanbidding)


C is voor confession (belijdenis)


T is voor thanksgiving (dankzegging)


S is voor supplication (smeekbede)

Dit zijn vier wezenlijke componenten van een waarachtig gebed.

Verband tussen Bijbellezen en gebed

Ons lezen en bestuderen van de Bijbel is het fundament van ons gebed. Daarom moet Bijbellezen normaal gesproken voorafgaan aan gebed. Neem de tijd om het Woord van God tot u door te laten dringen en laat u door dat Woord leiden in uw gebed. De antwoorden op de vragen die u hebt opgeschreven tijdens het Bijbellezen zullen nu een goed hulpmiddel zijn waardoor u weet hoe u tot God moet naderen met lofprijzing, belijdenis en smeekbede.
Een andere manier om hulp te krijgen uit de Bijbel in uw dagelijks gebedsleven is een Psalm of een dergelijk Schriftgedeelte op uw knieën te lezen en God te prijzen voor alles wat naar aanleiding van het schriftgedeelte in u opkomt . Het mooie van deze methode is, dat het uw relatie met God levendig houdt. Het helpt ook om een geest van lofprijzing en vreugde in de Heere te verkrijgen. En, zoals Nehemia zei: “De blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte” (Nehemia 8:10).

Getuigen van Christus
“Indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden” (Romeinen 10:9).

Schaam uzelf nooit dat u Christus als uw Zaligmaker heeft. Wees zoals de bezetene die Jezus genas in Gadara en begin zo snel mogelijk met het belijden van Christus in uw eigen huis en buurt (Markus 5:19,20).

Laat uw getuigenis als een christen schijnen  voor iedereen om u heen door uw heilige levenswandel en de manier waarop u zich afstand neemt van de zonden van de wereld.

“Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend” (Filippensen 4:5).

“Laat ons, als in den dag, eerlijke wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden” (Romeinen 13:13,14).

Kerklidmaatschap

Word actief lid in een bijbelgetrouwe kerk. Dit is het gebod van de Heere: “En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten” (Hebreeёn 10:25).

Laat vooral uw plaats niet leeg aan het Avondmaal. De Heere Jezus zei: “Doe dit tot Mijn gedachtenis” (1 Korinthe 11:24).

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u bij een gemeente aansluit in een kerk die getrouw blijft aan het Woord van God.

De meeste grote kerkgenootschappen hebben Gods Woord verlaten (2 Petrus 2:1). Ze hebben “ander Evangelie” omhelsd (Galaten 1:6,7). Zij zijn betrokken bij de eucomenische beweging (de Wereldraad van Kerken), die één verenigde kerk op aarde probeert te creёren, inclusief de Rooms Katholieke kerk, dit in tegenspraak met de duidelijke geboden van de Schrift.
Dit zijn ernstige gevaren die door een nieuwe gelovige vermeden moeten worden. Gods Woord gebiedt ons om onszelf verre te houden van zulke bewegingen:

“Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen [overeengekomen ]zijn?” (Amos 3:3).
“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen” (2 Korinthe 6:14).

“Neem acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve” (Romeinen 16:17).

“En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer” (Efeze 5:11).

Zoek naar een kerk waar de Heere Jezus Christus voortdurend wordt verhoogd. Als u eenmaal in zo’n kerk bent, moet u niet verder blijven zoeken. Raak betrokken bij het werk van God in de kerk waar Hij u geplaatst heeft.

De volheid van de Geest

Zoek dagelijks vervuld te worden met de kracht van de Heilige Geest.

“Wordt vervuld met den Geest” (Efeze 5:18).

Gods werk kan alleen gedaan worden door de kracht van de Heilige Geest:

“Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen” (Zacharia 4:6).

Elke christen heeft de Heilige Geest in zich wonen (Romeinen 8:9) en elke christen heeft de Geest nodig om hem te vullen met kracht om God te dienen.

“Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn” (Handelingen 1:8).

“Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?” (Lukas 11:13).

Leven door het geloof

We kunnen heel eenvoudig samenvatten hoe we het christelijk leven moeten leven:
Laat Christus en Zijn eer het hoogste doel zijn in ons leven. Bedenk dat u door het geloof moet leven. Laat dat wat u gelooft daarom bepalen hoe u handelt.
“Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft” (Galaten 2:20).

Omgaan met problemen

De duivel gebruikt vaak al zijn listen om Gods volk te ontmoedigen en te verslaan. Hier zijn een paar dingen die veel christenen ontmoedigen. In alle gevallen kunnen we onze moedeloosheid overwinnen en doelgericht leven voor God.
Sommigen worden ontmoedigd door vijandschap

Deze wereld is geen vriend van Christus. Het heeft zich tegen Hem verzet en Hem gekruisigd. Geen wonder dat de wereld vijandig is tegen ons die Christus dienen.

“Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn” (Mattheüs 5:10-12).

In plaats van ontmoedigd te worden door vijandschap, moeten we God vragen om genade om dit te dragen zoals de eerste christenen dat deden, “verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden” (Handelingen 5:41). Bedenk dat we, hoewel we vijandschap moeten lijden, toch aan de winnende kant zijn. Wie er ook tegen ons opkomt, God is voor ons.
“Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31).

Sommigen worden ontmoedigd door zorg

De duivel is er altijd op uit om Gods volk te beroven van de vrede in het hart die ze zouden moeten genieten in Christus. Het antwoord op verdrietige, deprimerende gevoelens is om de zegeningen te tellen die God u heeft gegeven en Hem voor elk van deze zegeningen afzonderlijk van harte te danken.
“Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus” (Filippensen 4:6,7).

Prijs Hem vooral voor het feit dat Hij u gered heeft. Het is een goed idee om een Schriftgedeelte te lezen zoals Efeze 1:1-14 of 1 Petrus 1:19 en de geweldige zegeningen, die alle gelovigen in Christus hebben, te overdenken, totdat u opgewekt bent om de Heere te prijzen en uw deprimerende gevoelens achter u te laten.
Uw hemelse Vader zorgt voor u.
“En ook de haren des hoofds zijn alle geteld” (Mattheüs 10:30).

“En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28).

“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7).

Als u neergedrukt wordt door zorg, vul dan, in plaats van te tobben over uzelf en uw vijanden, uw gedachten met de Heere en Zijn werken. U zult niet lang verslagen blijven: “Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd” (Jesaja 26:3).

De strijd met de zonde brengt sommige christenen in verslagenheid en wanhoop

Hoewel christenen een volmaakte gerechtigheid hebben in Christus, is hun eigen natuur nog niet volmaakt. Ze zondigen nog steeds en dit zorgt er vaak voor dat ze twijfelen aan de echtheid van het werk van genade in hun leven. Vaak geven ze de moed op om te leven in de overwinning van ware heiligheid. Maar de Christus die rechtvaardigt, heiligt ook.

Hoewel ze nog niet volmaakt zijn, worden christenen altijd gekenmerkt door hun houding ten opzichte van de zonde. Ze zijn nieuwe schepsels die de dingen niet langer alleen beschouwen vanuit een werelds perspectief.

“Z o dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden” (2 Korinthe 5: 16,17).

Zoals de goddeloze een hekel aan de zonde wanneer hij betrapt en bestraft wordt, zo haat een christen de zonde omdat het de Heere bedroeft en het genot bederft van gemeenschap met Hem. Hij is niet tevreden met uiterlijkheden als het geen werkelijkheid is in het hart (2 Korinthe 5:12).

Hypocrieten, zoals de spreekwoordelijke gewassen zeug, keren gerust terug om zich te wentelen in het slijk (2 Petrus 2:22), maar Gods verlosten, de schapen van Zijn weide, zullen zich altijd ongelukkig voelen in het vuil van de zonde.
Hoe kunt u nu omgaan met zonde in uw leven? Hoe overwint u zondige gewoontes om te leven in ware heiligheid?
1. Wees bereid om zonde te zien zoals de Heere het ziet en beschrijft in Zijn Woord. Verontschuldig het niet als een puur genetisch, psychologisch of sociaal probleem. Het is zonde en moet als zodanig beleden worden. “Zonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4).

2. Erken dat u een bittere strijd zult hebben tegen de zonde zolang u nog in het vlees bent: “Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet” (Galaten 5:17). Dit gedeelte maakt duidelijk dat christenen het vlees nog moeten bestrijden, maar het laatste zinsdeel bevat tegelijkertijd de sleutel tot de overwinning: iedere christen heeft de Heilige Geest in zich wonen. De Geest strijd tegen het vlees en bewaart de gelovige voor onderworpenheid aan de zonde. Hoe meer u zich overgeeft aan de macht van de Heilige Geest, hoe meer u de zonde zult overwinnen.
3. Neem Gods belofte aan dat Christus redt van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde: “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou” (1 Johannes 3:8). “Want de zonde zal over u niet heersen” (Romeinen 6:14). Deze overwinning wordt genoten door geloof in Christus: “Dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof” (1 Johannes 5:4).

4. “Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet” (Galaten 5:16). Het heeft geen zin om te bidden om vergeving en overwinning als u niet bereid bent in uw hart om u te bekeren van de zonde in kwestie, of als u de zonde blijft voeden – bijvoorbeeld, door het gezelschap waarin u verkeert, de programma’s die u kijkt, of de literatuur die u leest.

“Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben” (Psalm 66:18). Opnieuw gebiedt de Schrift duidelijk: “Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden” (Romeinen 13:14).

5. Als u zonde doet, belijd het eerlijk en weet dat Christus bemiddelt voor u en u zal herstellen in de gemeenschap: “En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige” (1 Johannes 2:1). “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).

Het is niet te beschrijven hoe wonderlijk het is om een christen te zijn. De Heilige Geest werkt een geestelijke vrucht in Gods volk die zorgt voor een soort leven dat ongelovige mensen nooit kunnen begrijpen of genieten:

“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet” (Galaten 5:22,23).

Het is Gods wil dat Zijn volk het leven ten volle leeft. Christus is echt. Het evangelie is echt. De volheid die het belooft is echt. Wees niet tevreden met iets minder dan een volkomen christen te zijn.

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft” (2 Petrus 1:3). In alles wat we nodig hebben, is er al voor ons voorzien in Christus. We hebben alle geestelijke zegeningen in Hem (Efeze 1:3).
Laten we, rijk gemaakt tot God door Hem,  niet leven als geestelijke armen.

Een nieuw begin

Er zijn geen problemen die belangrijker en meer universeel zijn dan de problemen van  schuld, twijfel en verzoeking.

· Hoe kunnen mijn zonden vergeven worden en kan mijn schuld worden weggedaan?

· Hoe kan ik zeker zijn dat ik het eeuwige leven bezit en dat ik mezelf niet bedrieg?

· Hoe kan ik het christelijk leven genieten en leven zonder een voortdurend falen en frustratie?

Dit zijn de vragen die dit boekje beantwoordt vanuit het Woord van God.

Geїllustreerd met kleurenfoto’s die de tekst aanvullen, is dit een boekje voor zowel mensen die zoeken naar de kern van de christelijke boodschap van zaligheid als voor christenen die grip willen krijgen op de belangrijkste principes van het evangelie. Van harte aanbevolen voor persoonlijk gebruik en voor groepsdiscussie.
