God roept jou! 

door Ds. A. Kot

God roept jou!
Beste vrienden en vriendinnen, het onderwerp van vanavond bevat slechts drie woorden: God roept jou! Het zal gaan over de roeping tot het heil in Christus. 
Maar het belang van dit onderwerp is eigenlijk met geen duizend woorden te beschrijven. 

De roeping tot het heil is van wezenlijk belang, omdat het in nauwste verband staat met onze zaligheid. Buiten de roeping van God wordt niemand zalig.

 
De proclamatie van het heil vraagt om ons antwoord
Waarom is dit onderwerp zo belangrijk met betrekking tot onze zaligheid?

Ten eerste zouden we niet weten van de redding uit onze schuld en verlorenheid als er geen roeping was. Hoe zouden wij weten van de vergeving der zonden, van het bloed van de Heere Jezus dat gestort is op Golgotha tot vergeving der zonden, als er geen roeping was waarin het heil ons verkondigd werd? 

Ten tweede is de roeping tot het heil niet slechts een nodiging waarin God ons roept, maar in de roeping tot het heil ligt  - onder de bedauwing van de Geest - ook een levenwekkende kracht. 

God Zelf gebruikt de roeping om het leven in onze zielen te wekken, om ons een nieuw hart en een nieuw leven te geven. 

De roeping is van wezenlijk belang. 

 

Ook vanavond zal de roeping uitgaan.

Maar als God jou vanavond roept, moet je goed beseffen dat deze roeping om een antwoord vraagt. Je kunt de roeping niet vrijblijvend aanhoren. Er zijn vanavond écht maar twee antwoorden mogelijk. Het wordt vanavond vóór of het wordt tegen.

Als de roeping van God uitgaat, zul jij daar vanavond gehoor aan geven óf niet. 

Als Christus vanavond Zijn handen naar je uitstrekt, zul je Hem omhelzen door het geloof óf niet. Je moet er vanavond goed van doordrongen zijn dat álles wat je doet, uitgezonderd het gehoor geven aan deze roepstem, het verwerpen van Christus is. 

 

De betrouwbare God roept tot de zaligheid in Christus 

Wie roept er eigenlijk als het om de roeping gaat? 

Het is heel eenvoudig. Het is God, Die roept. Het is God in de hemel. De drie-enige God roept tot de zaligheid die in Christus te vinden is. Dat is belangrijk als het om de roeping gaat. Want omdat God het is, Die roept, mogen wij er ook van verzekerd zijn dat het Woord wat Hij spreekt waarachtig is, want Hij is het die gezegd heeft: ‘Hetgeen uit Mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken.’ 

Het is God, Die niet liegen zal en Zijn Woord niet breken zal. God houdt getrouw Zijn Woord. 

Je mag vanavond echter ook zeggen dat het Christus is, Die roept. Hij laat het bijvoorbeeld opschrijven in het Bijbelboek Openbaring: ‘Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en opdoen, Ik zal tot Hem inkomen en met Hem avondmaal houden en Hij met mij.’ 

Christus staat aan de deur van ons hart en Hij klopt, Hij roept, Hij nodigt. 

Wat is dit belangrijk en indrukwekkend! Stel je nu eens voor dat de roeping, zoals hij tot ons komt, uit zou gaan vanuit de hemelse troonzalen, vanuit de majesteit van God, vanuit het heiligdom met de heilige engelen. Als daar de machtige en indrukwekkende stem van God zou klinken, die ons tot de zaligheid zou roepen. Hoe zouden wij daar gehoor aan durven geven? Wie zal God zien en leven? 

Maar het is Christus, Die roept. Het is de Zaligmaker, Die roept. Het is de Heiland, Die roept. 

Hij heeft de hemelse troonzalen verlaten en is naar de aarde gekomen in de diepste vernedering. Door vernedering, door lijden en door de dood heen heeft Hij Zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. 

Het is Christus, Die zichzelf heeft vernietigd tot in de dood voor zondaren en zondaressen. 

Hij is het, Die nodigt en zegt: ‘Komt herwaarts tot Mij.’ 

Hij zegt het: ‘Volg Mij.’ 

Hij zegt het: ‘Wie dorst heeft, kome en wie wil, neme het water des levens om niet.’

 

Omdat Christus roept, mogen wij met vrijmoedigheid tot Hem komen. Hij heeft immers ons vlees en bloed aangenomen. Hij werd geboren uit een verdorven menselijk geslacht. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen opdat wij allen, zoals wij hier zitten, zouden durven naderen en niet bang zouden zijn om aan Zijn roepstem gehoor te geven. 

 
We zullen gaan zien wat de roeping van Godswege inhoudt. 
Als God roept, roept Hij ergens vandaan en ergens naar toe. 

 
God roept je uit je oude leven 

Waar roet God vandaan? Heel eenvoudig. Hij roept jullie van je verkeerde weg terug. God zegt vanavond tegen je: ‘Van huis uit ben je op de verkeerde weg. Je was goed uit Mijn handen voortgekomen in het paradijs, je leefde in vrede met God, in volkomen harmonie, er was niets dat de verhouding verstoorde tussen God en je ziel. Maar je bent om eigen schuld en door eigen zonde in de dood neergevallen. Je hebt jezelf van de top van eer in eeuwige verwoesting neergestort. Je bent een zondaar, een schuldenaar, aan de dood onderworpen. De toorn van God rust op je leven en een eeuwige rampzaligheid wacht je, indien je niet bekeerd wordt en gelooft in de Naam van de Heere Jezus Christus.’ 

Wij liepen op een goede weg, maar wij leenden ons oor aan de satan en geloofden eerder zijn woord dan het Woord van de levende God. En zo zijn we op die weg gekomen, ook vanavond.

Van huis uit leven we zonder God. Een weg buiten de gemeenschap van God, zonder Christus. Verschrikkelijke werkelijkheid als je daar vanavond aan denkt! Met God geleefd en nu zijn we geworden tot vijanden van God…

 

Je moet zeggen, dat we dit van huis uit niet eens voelen. We voelen ons er goed bij zoals het er met ons voorstaat. Dat is de verschrikkelijke waarheid, ook vanavond. 

Dan drink je ook als reformatorische jongere of oudere de zonde in als water. Misschien niet op zo’n goddeloze manier, maar dan toch wel op een vrome of een nette manier. 

Je probeert misschien vanavond aan de buitenkant alles netjes te houden. Je bezoekt misschien avonden als deze en toch brandt van binnen een vuur. Het vuur van de zonde, het vuur van de hartstocht, het vuur van de liefdeloosheid, noem het maar op.

Of is dit in jouw leven anders? Zeg eens eerlijk tegen de Heere hoe je hier vanavond zit! 

Hoe staat het er in jouw leven bij als de Heilige Geest je leven vanavond openlegt?  Misschien is het bij jou anders geworden en zeg je: ‘Ja, ik herken het ook wel in mijn leven, maar er is toch wat veranderd. Ik kan het er eigenlijk niet meer in uithouden en ik probeer er tegen te strijden en te vechten.’

 

Misschien heb je al geprobeerd om je leven te beteren en zit je hier vanavond in de strijd tegen de zonde. Je bent daarom hierheen gekomen. Je leven is misschien ook wel veranderd de achterliggende tijd. Als je eerlijk ben, moet je misschien vanavond zeggen, dat je aan het opknappen bent. Je bent aan het oppoetsen en je probeert eigenlijk door je levensverandering, door de verandering in houding, door het bezoeken van andere plaatsen, jezelf aangenaam te maken voor God. 

Nu hoop je misschien vanavond dat God je dan zal aanzien en zeggen:  ‘Jij bent zo veranderd, nu zal Ik genade aan je bewijzen!’ 

Misschien denk je vanavond dat je al ver gevorderd bent op deze weg. En toch, wie jij ook bent, wat je ook gedaan hebt, hoe je leven ook veranderd is, als God vanavond naar je leven kijkt en Zijn wet naast je leven legt, zegt Hij maar één ding: Vervloekt! De wet zegt: Vervloekt. 

Je leven kan veranderd zijn en je kan heel veel hebben gedaan om andere gewoonten aan te nemen en je kan proberen via de ladder van de goede werken de hemel te bereiken, jezelf geschikt en aangenaam te maken voor God, maar de wet zegt: Het is niets en je komt er ook niet, want vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. In alles. 

Dus als je nu Gods wet houdt voor 90%, ben je vervloekt. Het oordeel van God rust op je leven. 

Als je de wet voor 95% zou kunnen houden, zegt de wet ook: Vervloekt. 

Want je bent niet volmaakt. En de wet oordeelt niet alleen de buitenkant van je leven, maar ook de binnenkant. Hoe staat het er in je leven voor? Al zou het nog zo netjes zijn aan de buitenkant, hoe zijn je gedachten? Wat leeft er in je hart?

Als je niet voor 100% leeft naar Gods wet en naar Gods gedachten, blijft er maar één ding over: het verderf. 

Zelfs al zou je vanaf vandaag de wet volkomen kunnen houden (de eerste tafel als het gaat over de dienst tegenover God en met God en de tweede tafel als het gaat om het dienen van de naaste), toch ligt er nog een verzondigd leven achter je, dat nooit meer goed te maken is. Er is een schuld, die roept om straf. Zo komt God nu naar je toe. 

De Heere ziet je en Hij zegt: Dit is nu je leven. Het is een verloren leven. Wat je dan ook aan restauratiepogingen probeert te ondernemen, het lukt niet; je komt er zo niet. Alleen het oordeel blijft over. 

Vanavond roept de Heere jou. Hij roept je vanuit je vroomheid en vanuit je goddeloosheid en Hij zegt: Zo kom je er niet. Dit is niet de weg waarlangs je de zaligheid zult kunnen bereiken en de vrede van God in je hart zult ervaren. 

 

God roept je tot de zaligheid
God roept naar de zaligheid. God roept tot de zaligheid die bij Hem te vinden is. Eigenlijk moet ik het vanavond nog nauwkeuriger zeggen. Want Hij roept niet alleen tot het heil en tot de zaligheid bij Hem, maar Hij roept specifiek tot Christus. Want buiten Christus is er geen zaligheid. Er is buiten Christus geen leven. Er is buiten Christus geen gemeenschap met God. Er is buiten Christus geen verzoening te vinden. Alle weldaden die Christus verworven heeft door Zijn lijden en sterven (de vrede met God, de vergeving der zonden, de rechtvaardiging van het geloof, de heiligheid, de heiligmaking, de inwoning van de Heilige Geest, de vertroosting in het hart, het eeuwige leven), zijn alleen in Hem te verkrijgen. 
Het ligt in Hem klaar voor een zondaar. 

Maar buiten Hem is de dood, buiten Hem is geen leven. Het ligt alles in Christus opgesloten. Daarom roept God een zondaar, een zondares en ook joú vanavond. Hij roept je tot Christus, om tot Hem te komen. 

U weet misschien vanavond niet dat alles in Hem opgesloten ligt. Je zoekt misschien het leven in allerlei plichten, in uiterlijke veranderingen, in Bijbellezen en in bidden, hoe goed bedoeld ook. 

Maar de ervaring van je hart is, dat daar het leven niet ligt. Al deze dingen nemen de zonde niet weg. En in al die dingen wordt je geweten niet ontlast van de schuld tegenover God. Het blijft op je leven liggen. 

 

Verlaat de dood en kom tot het Leven!

Maar God komt vanavond tot je. Hij wil dat je zou weten dat de zaligheid in Chrístus ligt. En daarom zegt Hij vanavond tot je: Volg mij, keer terug van de verkeerde weg waarop je gekomen bent door de zonde en waarop je voortleeft. 

Vroom of goddeloos, vroom verloren of goddeloos verloren, maar toch verloren. Keer je daarvan terug en haast je tot Christus. Begeef je tot Hem, want in Hem ligt het leven, in Hem ligt de zaligheid. In Hem ligt alles wat je nodig hebt om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven.

De roeping is: Verlaat de dood en kom tot het leven.

 
God maakt ernst met de roeping: Hij nodigt ons lieflijk

Je moet vanavond weten, beste vrienden en vriendinnen dat God je ernstig roept. God roept niet zomaar eens, af en toe en een beetje vluchtig, zodat je de nodiging in het voorbijgaan hoort. Maar de Heere Jezus Christus maakt er veel werk van, door middel van Zijn dienaren en door het Woord dat Hij gegeven heeft. Of niet? Hoeveel preken heb je al gehoord waarin Hij je genodigd heeft om tot Hem te komen? 

Hoeveel avonden als deze heb je al niet bezocht waarin Hij je genodigd heeft tot de zaligheid die in Hem te vinden is? Hoeveel? Hoe vaak heeft Hij niet op je hart geklopt met de roepstem: ‘Keer terug, waarom heb je de dood liever dan het leven?’ 

Maar hoe ligt het nu vanavond? Is er iets veranderd in je leven? Heb je aan de roepstem van de Heere gehoor gegeven? Heb je Christus gezocht en gevonden? Is er de vereniging met Christus door het geloof gekomen? Of nog altijd niet? 

Het zegt natuurlijk wel iets over de hardheid van jouw hart. Als Hij al zo vaak genodigd heeft en je hebt de nodiging nog steeds afgeslagen. 

Maar het zegt ook iets over de ernstige en welmenende roeping van Christus. Hij staat nog altijd aan de deur van je hart en Hij laat je niet lopen, maar Hij nodigt nog altijd. Tot deze avond toe. 

Vanaf het eerste moment van je leven begon Hij te roepen en tot op vandaag loopt Hij altijd maar achter je aan met Zijn genade en Zijn heil.

 

God smeekt ons om gehoor

Er zijn er velen, beste vrienden, die denken dat het God niet uitmaakt of je gehoor zal geven aan Zijn roeping. Maar de Bijbel is vol van de liefdevolle nodigingen tot Christus. 

Hoe vaak komt Hij niet tot ons? Hij zegt: ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij Uw hart!’ 

Hij zegt het ook tot u en tot jou, want waarom zou je toch sterven?

De Heere smeekt het als het ware: Wend u naar Mij toe en wordt behouden.

 

Als de Heere Jezus op de Olijfberg staat en het vrome Jeruzalem voor Zich ziet, zegt Hij (en de Heere kan het niet met droge ogen zeggen): ‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt,hoe menigmaal heb Ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild!’

Moet de Heere van ons zeggen: ‘Wat is er nog meer aan Mijn wijngaard te doen, wat Ik niet gedaan heb? Betuig dan tegen mij!’ 

Als de Heere vanavond aan jou zou vragen: ‘Wat moet Ik nu nog meer doen aan je hart?’ wat zou je dan zeggen? Kan de Heere nog meer doen dan Hij gedaan heeft?

Zul je jezelf vanavond opnieuw verharden tegen de roepstem van Christus in? 

Zult je vanavond opnieuw weigeren aan de stem van Christus gehoor te geven?

 

Paulus zegt  tegen de gemeente van Korinthe: ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden u van Christus wege; laat u met God verzoenen.’ 

Een biddende Christus. Je moet het je eens voorstellen…

 

Op hoeveel manieren heeft Hij al geroepen, beste vrienden? Op zoveel verschillende manieren heeft Hij geprobeerd je te overreden. Het is Hem ernst met jouw zaligheid! Hij nodigt je om tot Hem te komen. 

Hij zegt: ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de dood van de goddeloze! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.’ 

 

Voor degene die twijfelen of hij of zij wel mag gaan,  beveelt Hij het zelfs: ‘Dit is Zijn gebod, dat gij gelooft in de Zoon van God.’ 

Zijn gebód. Zo’n ernst maakt Christus met uw zaligheid!

 

God roept met de twee lippen van Wet en Evangelie
Roept Hij door de schepping? Nee. Uit de schepping kun je wel weten dat er een God is. ‘De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.’ 
Als je naar de natuur kijkt, is het onbestaanbaar te denken dat zij niet geschapen is. Je kunt uit de natuur dus wel weten dat er een God is, maar je kunt Christus niet leren kennen. Je leert niet hoe Hij is en dat Hij noodzakelijk is. Je leert niet Wie Hij wil zijn voor een verloren mens.

Maar daarom heeft God ons Zijn Woord gegeven. Het Woord kan wijs maken tot zaligheid. In het Woord spreekt God tot ons met twee tonen, twee grondtonen,  twee klanken: wet en evangelie. 

Het zijn eigenlijk de twee lippen, waarmee God tot ons spreekt vanuit het Woord.

 

Als het om de roeping tot het heil en de nodiging tot de zaligheid gaat, kun je wel een onderscheid maken, want God roept dan niet door de Wet. De wet legt je leven bloot en dat is nodig. 

De wet laat zien dat je een zondaar bent die buiten Christus alleen maar kan omkomen en verloren ligt. De wet predikt alleen de dood. De wet vloekt en verdoemt alleen maar. De wet is een harde meester, die altijd meer eist en die je nooit kunt voldoen. De wet is liefdeloos, de wet jaagt je op als het om het stuk van de rechtvaardiging gaat. Er is geen enkele rustgrond in de wet te vinden. De wet kan je angst aanjagen, zij kan je in de schuld zetten, veroordelen en je vrees aanjagen voor het oordeel, maar de wet verbreekt je leven niet en brengt je niet tot de kennis van Christus.

De wet stoot je weg en zegt: ‘Het kan niet’, maar het evangelie zegt: ‘Het kan wel.’ 

Het evangelie is de lokstem van de Heere Jezus Christus. Het is het nodigende Woord van God dat Hij gegeven heeft. Het evangelie spreekt in liefelijke tonen van de zaligheid die er in Christus is.

Door dit evangelie wil Hij trekken met koorden van liefde. Hij wil de touwen om je hart slaan en je inwinnen voor Christus. Hij wil je trekken tot de zaligheid die in Hem te vinden is.

Het evangelie maakt je bekend met het ontfermen van God. Hij was in de eeuwigheid bewogen was met zondaren en zondaressen die het niet verdiend hebben om teruggebracht te worden tot het Vaderhart van God. 

Er is een weg ontsloten in de Heere Jezus Christus. Er is een weg terug waar geen weg was: liefde! 

Zo komt het evangelie tot ons als de liefdevolle boodschap om ons weg te halen van de weg des verderfs en ons te brengen tot de zaligheid in Christus. 

Dit is dus de taak van het evangelie, maar ook van de evangeliedienaar.

 

Prediken: een vredesaanbod doen

Een prediker is niet zomaar iemand die wat stichtelijke waarheden verkondigt, maar een onderhandelaar van de troon van God. Een prediker is een gezant van Christus, die een vredesaanbod komt doen namens zijn Koning en Zender. 

Als het Woord vanavond klinkt en als de roeping vanavond uitgaat, is het Christus, Die je door dit Woord nodigt tot de zaligheid.

Dit zie je ook in Mattheüs 22. Er is een bruiloft en de Koning zendt Zijn dienaren om de genoden ter bruiloft te roepen. Als de eerste genodigden niet willen komen, worden ze gehaald uit de heggen en de steggen. Maar ze worden allen zonder onderscheid genodigd tot de Bruiloft. Wie hij ook is, wat hij ook gedaan heeft. 

Dan komen de geroepenen in een voorportaal. Daar zijn de dienaren van de Koning. Ze zeggen: ‘Met uw oude kleding kunt u de feestzaal niet binnen; u kunt zó niet aan de bruiloft deelnemen, maar hier zijn de bruiloftsklederen van de Koning!’ 

De kasten gaan open en de dienaren van de koning reiken de klederen aan. ‘Kijk, die is voor u en die is voor jou. Hier is het kleed voor u, wilt u het hebben?’ 

Er was ook een man zonder een bruiloftskleed. Ik weet het niet, maar misschien had hij net een nieuw pak gekocht. Hij dacht: ‘Zo kan ik ook wel deelnemen aan het bruiloftsmaal.’ Hij sloeg de nodiging af en nam de klederen niet in ontvangst. Zo zat hij daar, zonder bruiloftskleed.

Maar voel je wat de dienaren van de Koning doen? Ze delen de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid uit. Ze delen Christus uit aan wie Hem hebben wil.

Zo sta ik hier ook. Wil je de Christus hebben? Hier is Hij.

Zo valt er vanavond een onderscheid. Beste vrienden, zo valt hét onderscheid.

 

 

 

De uitwerking: verandering of … verharding?
Wat werkt de roeping uit? 
We hoeven niet diep na te denken om te weten dat de nodiging tweeërlei uitwerking heeft. 

Je zou verwachten, dat iedereen die deze nodiging hoort en beseft dat hij op een dwaalweg en zondeweg buiten Christus is, naar Hem zou vluchten om redding.

Maar zoals wij hier zitten, weten wij dat het niet het geval is. Er valt onderscheid onder de roeping die tot ons komt, ook vanavond. Dat leert het Woord van God (dat is het belangrijkste), maar je kunt ook zeggen, dat de ervaring het leert. 

De nodiging tot het heil wordt door sommigen aangenomen en door anderen afgeslagen. 

Er zijn mensen, die het Woord van God horen en waar het Woord doordringt tot in het hart. Zij worden ingewonnen en overwonnen. Zij komen tot geloof en bekering en het Woord gaat doorwerken: levenwekkend en levensvernieuwend.

Bij anderen kwetst het Woord af. Dit gebeurt daar, waar jongeren en ouderen zich verharden tegen de roepstem en nodiging van Christus. Soms spotten zij er zelfs mee, maar in ieder geval leggen zij het naast zich neer.

 

Hoe komt het nu dat de één het Woord van God aanneemt en de ander Hem verwerpt? 

‘Zovelen dan Zijn Woord gaarne aannamen’ staat er. Zovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk hen die in Zijn Naam geloven. 

 

Misschien vindt u het woord ‘aannemen’ een gevaarlijk woord. Ik hoop het niet, want het is Bijbels. Laten wij dit woord niet alleen reserveren voor evangelische kringen. Het Griekse woord geeft misschien opheldering. Het betekent eigenlijk twee dingen: aannemen en ontvangen. 

In de roeping nemen wij niet anders aan dan dat wij van God ontvangen. Wat wij ontvangen, nemen wij aan. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak. 

 

In Zondag 7 wordt dit woord ook gebruikt. Degenen, die Christus door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen, zullen zalig worden. 

 

Het komen tot Christus: vrucht van de Heilige Geest

Maar hoe komt het, dat de één tot geloof komt en Hem aanneemt, terwijl de ander zich verhardt in ongeloof en onbekeerlijkheid? Hoe zit dat? Bepaal je het zelf ? Is het iets wat je zelf beslist, wat je zelf uitmaakt?

 

Ik wil met grote stelligheid zeggen dat juist dit het werk van de Heilige Geest is. 

Als iemand Christus aanneemt en ontvangt, als iemand door het geloof aan Hem verbonden wordt, als de uitwendige roeping ook inwendige roeping wordt (waardoor je wordt levend gemaakt en tot geloof en bekering komt), is het vrucht van het werk van de Heilige Geest. 

 

7De roeping is niet alleen maar de nodiging die tot je komt, maar het is tevens het middel in Gods Hand waardoor Hij je tot het Leven brengt. 

Christus zegt vanavond niet alleen maar: ’Lazarus, kom uit!’, maar Hij wekt ook tot leven. 

Op het woord van Jezus kwam er werkelijk leven in Lazarus. Hij stond op uit het graf en hij kwam tot het leven. 

Zo is dat ook in de roeping. Ik hoop dat vanavond de nodiging niet alleen als uítnodiging komt, maar dat de Heilige Geest het gesprokene wil gebruiken om tot het Leven te wekken, zodat je gewillig wordt om aan de nodiging gehoor te geven en zodat je de toevlucht gaat nemen tot Christus. 

 

Dit is de weg waarin God de uitverkiezing realiseert. Degenen die tot Christus komen, zijn degenen die door God zijn uitverkoren. God realiseert de uitverkiezing door de nodiging.  

Door de nodiging door de Heilige Geest gaat Hij gewillig maken. Gewillig om aan de nodiging gehoor te geven en tot Christus te vluchten, om in Hem alles te vinden wat tot je zaligheid van node is. 

Het is een uitverkiezing in Christus.

Je zegt misschien vanavond: ‘Betekent het dat? Als God de uitverkiezing realiseert door de nodiging, moet ik maar afwachten.’

Nee!

Wat was de titel van het onderwerp van vanavond? God roept jou! 

Je moet het zo verstaan, dat uit het antwoord dat jij vanavond geeft op de roepstem van Christus blijkt of Gods Geest in je leven aan het werk is. 

 

Als je vanavond de roeping naast je neerlegt, als je naar huis gaat en het van je afschudt, geef je er daarmee blijk van dat de roeping slechts aan de buitenkant is blijven hangen en dat de nodiging niet verder is gekomen dan je oor. Je leeft in ongeloof en onbekeerlijkheid door.

 

Maar als je vanavond als een zondaar door het geloof tot Christus vlucht en zonder Hem niet meer kan leven, als je de toevlucht neemt tot het verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus, blijkt daaruit dat de Heilige Geest de roeping verder heeft gebracht dan je oren;  ja, Hij heeft de roeping in je hart gebracht, waardoor Hij je leven heeft vernieuwd.

Laat het voor jou geen belemmering of verhindering zijn dat het de Heilige Geest is, die het geloof werkt en de roeping in je hart legt, zodat je er gehoor aan gaat geven. 

Moet je eens voorstellen, jonge vrienden, dat het van mij en van jullie afhing of we zalig zouden worden… 

Het zou toch een troosteloze en uitzichtloze prediking zijn? 

Dan had ik het vandaag en morgen kon ik het verliezen. Maar nu werkt de Heilige Geest het in ons hart en daarom is het blijvend. Het is duurzaam. Daar ligt juist de troost. Omdat God het doet, geldt het en zal niemand Gods kinderen uit Zijn hand rukken.

 

Laat het jouw zorg zijn wat deze roeping in je leven uitwerkt, want daaraan zul je weten of  God in je leven aan het werk is. Sta je nog recht overeind of ga je door de knieën? Kun je nog buiten God en buiten Christus doorleven?

Je kunt het vanavond dus ook direct weten. Vraagt het jezelf nu maar af op dit moment: Hoe is het nu in  je leven? Als de nodiging van Christus uitgaat en de roepstem van God op je hart aankomt, als je getekend wordt als een zondaar of zondares, als de Heere zegt: ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je hart,’ wat is dan je antwoord?

Ga je vanavond door de knieën? 

‘Heere, in mij is de dood, maar nu kom ik tot U, in Wie alleen het Leven is.’

Vlucht je vanavond op genade of ongenade tot Christus, zoals Esther? 

Of blijft je nog rechtop zitten en schud je de nodiging van je af? Er zit niets tussen.

 

De roeping… een groot wonder!

Worden alle mensen geroepen tot de zaligheid? Worden alle mensen in de wereld geroepen tot het heil in Christus? Nee. Niet alle mensen worden geroepen. Alleen zij worden geroepen, die met het Evangelie in aanraking komen. Besef je daarom vanavond hoe groot het wonder is dat jij hier vanavond zit? Je komt met het Evangelie in aanraking en je behoort tot degenen die door Christus geroepen worden!

Besef je dat er velen zijn die hiervan verstoken zijn? Besef je ook de noodzaak van zending en evangelisatie? Het is niet zomaar een hobby van een aantal mensen, maar het is noodzaak om anderen met het Woord van God in aanraking te brengen.

De Heere roept door middel van Zijn Evangelie, maar Hij wil daarbij mensen inschakelen om het Evangelie ook te verspreiden. 

Steun op de gerechtigheid van onze Heere Jezus Christus

God roept jou! Zonder onderscheid worden jullie allen geroepen tot het heil in Christus. Je wordt geroepen vanaf de allereerste keer dat Hij begon te kloppen op de deur van je hart tot op dit moment.

 

Je zegt misschien: ‘Hoe moet ik dan antwoord geven als ik Zijn roepstem hoor? Als ook vanavond deze roepstem op mijn hart aankomt, hoe moet ik nu antwoord geven?’ 

Er is maar één antwoord: door het geloof en door het geloof alleen.

 

Weet je wat het geloof is? Dat is díe uitgang uit je hart naar Christus, die laat zien dat je zonder Hem niet meer kan leven, wat er ook tegenop komt. Weet je wat geloof is? Dat je jezelf werpt op het Woord van God, op het Evangelie van Zijn reddende liefde en dat je jezelf vastklemt aan Zijn Woord, aan de beloften in het Woord en aan Christus.

 

Weet je wat het enige antwoord is dat we tegen de duivel en de aanvechtingen te zeggen hebben? 

‘U hebt het zelf gezegd, Heere! U bent het, die mij genodigd hebt en nu kom ik tot U gevloden. Maak mij niet beschaamd, o Heere!’ 

Het Woord van God zegt het en daarom is het waar. Daarom zal het ook gebeuren en daarop hoop ik. 

 

Klem jezelf vast aan wat Hij gezegd heeft. Klem je aan Christus en aan Zijn Woord vast als aan een reddingsboei. Schuil bij Hem tegen de vloek en tegen de toorn. Bij de Fontein des heils, bij de stromen van levend water, bij het bloed dat reinigt van alle zonden. 

Kan het ook anders? Nee, dit is de weg.

 

Hoe moet ik gehoor geven aan de nodiging? Zinken op de gerechtigheid van Christus. Tevreden worden met het Lam. Aan het Woord alleen genoeg hebben. Het Woord geeft aan het hart vertroosting, geest en leven. 

Zo word ik in beginsel en steeds meer aan Christus verbonden en zo zal ik te weten komen dat niets mij zal scheiden van de liefde van Christus. Zo alleen wordt Hij mij tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiliging, ja, tot een volkomen verlossing.

 

God roept jou! Wat is jouw antwoord? Daar gaat het om! Zul je het vanavond niet uitstellen? 

Als de Heere naar je hart vraagt, zul je dan vanavond de strijd eens opgeven om neer te zinken op Christus’ werk alleen?

Als je het niet doet, jonge vrienden, ben je gevaarlijk bezig. Want misschien is het vanavond de laatste keer dat je de nodiging van het Evangelie hoort. Misschien is het de laatste keer dat God de liefelijke nodiging aan je hart legt: ‘Wie wil, die kome en neme het water des levens om niet!’

Misschien voel je er vanavond niets bij, misschien ben je blij als de avond afgelopen is. Misschien vond je er ook wel helemaal niets aan. Maar ik zou willen zeggen: Wil je zalig worden? Dan moet het er toch een keer van komen, dat je gehoor gaat geven aan de roepstem van Christus, gewillig gemaakt door de Heilige Geest.

Waarom zou je vanavond de dood boven het leven kiezen? Wat heeft de wereld te bieden, jonge vrienden? Zo weinig, echt waar. Terwijl er zo’n rijkdom en heerlijkheid in Christus is.

 

Waarom zou je het niet opgeven? Zeg maar: ‘Heere, hier ben ik. Ik steun alleen op U, ik doe niets meer, doe U het maar voor mij.’ 

 

 

 

 

Verlorenen moeten komen

Misschien denk je: ‘Ik zou het wel willen, maar ik ben het niet waard.’ 

Christus vraagt van jou helemaal niet of je het waard bent. Christus nodigt geen waardige mensen, maar Hij komt tot je met de nodiging en Hij zegt: ‘Geef Mij je hart. Wie tot Mij komt, zal Ik niet uitwerpen.’

 

Al ben je nog zo onwaardig, Hij is gekomen om te roepen wat verloren was. Om zalig te maken dat verloren was. Hij roept vijanden om hen door Zijn bloed met God te verzoenen.

Hij vraagt niet of je het waardig bent. Hij nodigt, Hij smeekt je, Hij beveelt je om tot Hem te komen voor het behoud van je ziel.

 

Je zegt misschien: ‘Maar ik ben zo slecht, zou het dan voor mij kunnen?’

Beste vrienden, weten jullie wat het is? Wij zijn echt niet te slecht om zalig te worden. Wij zijn wel te goed.

Het is de hoogmoed van ons hard dat we niet de slechtste willen zijn. Wat doen we? We gaan ons opknappen om ons zo aangenaam te maken voor God. 

 

Misschien denk je hetzelfde als de zwerver bij de baron. 

Er was eens een baron, die van schilderen hield. Hij kwam in zijn park een zwerver tegen. Hij dacht: ‘Dat is een mooi object om te schilderen!’. Hij ging naar de zwerver toe en zei: ‘Zou je vanmiddag op het kasteel willen komen? Ik zal je er rijk voor belonen.’ Wat deed de zwerver? Laat ik het maar een beetje zo zeggen. Hij ging zich wassen, hij ging naar de kapper en hij trok de beste kleren aan die hij kon vinden. Zo stond hij ’s middags bij de baron op het kasteel. Maar toen de deur openging, vroeg de baron: ‘Wie bent u?’ De zwerver zei: ‘Ik ben de zwerver van vanmorgen!’ 

‘Nee,’ zei de baron, ‘zo kan ik niets met je beginnen.’ Dit had hij niet bedoeld. Hij wilde de zwerver schilderen, niet deze opgeknapte man.

 

Zul je dit voorbeeld nooit meer vergeten, als het om Christus gaat? Hij wil zondaren zalig maken. Hij wil vijanden verzoenen. Zul je dan tot Hem komen zoals je bent en je niet opknappen? Laat je door niets of niemand tegen houden, maar vlucht tot Hem. Er is een zaligheid in Hem en zij ligt gereed. Het Lam is geslacht.

Er is een Fontein van bloed, Die reinigt van alle zonden. Kom dan vanavond tot Hem. De Meester is daar en Hij roept jou.  

 

Wat is jouw antwoord?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragenbeantwoording

 
Vraag 1 
Vallen inwendige roeping en uitwendige roeping samen?
 
De uitwendige roeping is de nodiging van het Woord, zoals het klinkt: ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.’ 
Bij de inwendige roeping wordt het Woord door de Heilige Geest in je hart gebracht, waardoor je levend wordt gemaakt, zodat je werkelijk tot Christus de toevlucht neemt. 

Vallen de inwendige roeping en de uitwendige roeping nu samen? Ja en nee. Wat betreft de vorm wel. Als het Woord klinkt, is dat het Woord van de levende God. In de vorm van het Woord vallen inwendige en uitwendige roeping samen. Zij hebben geen verschillende verschijningsvorm. Het is hetzelfde Woord. Het wordt op dezelfde manier tot je gebracht, aan je hart gelegd. Er is geen verschil.

Waar het bij een uitwendige roeping blijft, komen de woorden tot je oren. 

Maar waar het een inwendige roeping wordt, draagt de Geest het verder in je hart. Het brengt je tot geloof en bekering. De vorm waarin het Woord tot je komt, is beide gevallen hetzelfde. Het gaat echter om de uitwerking in je hart. Daaruit zal blijken of de roeping uitwendig blijft of inwendig wordt.

 

Vraag 2
Een mens kan alleen maar kwaad doen. Hoe kan het dan jouw verantwoording zijn dat je onbekeerd blijft?
 
God heeft ons goed gemaakt. Als Hij van ons vraagt dat wij beantwoorden aan Zijn doel (ook als het gaat om het komen tot het Leven) blijft deze vraag overeind staan. Wij kunnen niet zeggen dat Hij een onrechtmatige vraag stelt.
Als ik iemand iets te leen geef en hij maakt het kwijt, doe ik niet verkeerd als ik het nog steeds terug vraag. Dus het feit, dat wij vanuit onszelf niet meer kunnen beantwoorden aan Gods doel en aan Zijn roeping, wil niet zeggen dat God daarmee iets onrechtmatigs vraagt. Hij mag dat nog steeds vragen, want Hij heeft ons goed gemaakt. Hij vraagt niets anders dan het Zijne terug.

 
 
Vraag 3 

Waarom werkt de Heilige Geest niet in de één en wel in de ander? De grootste zondaar kan zalig worden. Waarom wordt dan niet iedereen zalig?

 

Met deze vraag begeef je jezelf op zeer glad ijs. Want God is God. Hij doet alleen wat Hij wil. Zal het leem tot de Pottenbakker zeggen: ‘Wat doet Gij?’ 

Wij hebben God Gód te laten. Ik kan geen ander antwoord op deze vraag geven. God doet wat Hij wil.

 

Vraagt 4 

U vraagt: Wat is jouw antwoord op Gods roeping? 

Ik voel alleen maar onwil, opstand, onverenigbaarheid met Gods wegen, vastzitten en opgaan in het aardse. Dan kan ik toch alleen maar bidden om de Geest, Die mijn hart en wil ombuigt ? Ik durf niet zomaar te hopen dat ik verhoord zal worden. Als God in Zijn vrijmacht besluit mij Zijn Geest te onthouden, kom ik er dus nooit.

 
Ik heb gezegd: God is soeverein, Hij is vrijmachtig. Hij doet wat Hij wil. Maar Hij doet ook het volgende. Hij laat Zijn roeping uitgaan. De roeping van God zegt niet: ‘Je moet vanavond gaan redeneren over de uitverkiezing. Over wat je kan doen en over wat je wilt doen, over wie er zalig wordt of niet.’ 
Nee, dat zegt de roeping niet. Zo spreekt de HEERE: ‘Wie tot Mij komt, wordt niet uitgeworpen.’ 

Het Woord van God staat vast. Het is de waarheid. Hij zal Zijn Woord houden.

 

Je zegt: ‘Als Gods Geest mijn wil niet ombuigt, kom ik er nooit.’

Je begint aan de verkeerde kant, echt waar. De Heere zegt: ‘Komt dan, en laat ons samen rechten. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’

 

‘Als God niet wil, kom ik er nooit’. 

Weet je dat dit een vraag is van ongehoorde brutaliteit? Van ongehoorde hoogmoedigheid? 

Moet ik eruit begrijpen dat u wel wilt, maar God niet? 

Terwijl de Heere je zondag aan zondag Zijn Woord laat verkondigen! Met welk ander doel dan uw redding? Ook vanavond nodigt Hij jou. Durf je te suggereren dat jij wel wilt, maar Hij niet? 

Het is de wereld op z’n kop. 

 

Misschien verlangt je hart alleen maar naar aardse dingen. Ik begrijp het, het is ons zondige vlees. Het is de dood! 

 

Maar nu zegt Christus: ‘Kom tot Mij, en je ziel zal leven!’

Waarom blijf je bij het aardse zitten? Waarom kies je de wereld en de dood, terwijl Christus vanavond roept? 

‘Komt tot Mij, Ik wil je zonden vergeven. Ik wil je schuld wegnemen, je reinigen van alle ongerechtigheid, je zalig maken met eeuwige heerlijkheid.’ 

Wat kun je hier op tegen hebben? 

 

Er valt vanavond ook een beslissing. Want dan moet je het stellen met het aardse……. of vluchten tot Christus. Wat moet ik anders zeggen? Als je liever de dood hebt dan het Leven, kies dan de dood. Maar als je het Leven wilt, kom dan tot Christus.

 

Vraag 5 

U spreekt van een ja - zeggen op Christus’ nodiging. Wat te doen als je wel wilt, maar niet zeker weet of het voor jou is? Hiermee wil ik geen tekort doen aan de gewilligheid van Christus. 

 
Je doet het wel. Je doet tekort aan de gewilligheid van Christus. Je hebt Zijn Woord toch? 
Ik heb het al een paar keer genoemd: ‘Wie tot Mij komt, wordt niet uitgeworpen.’ Als je tot Hem komt, zul je zalig worden. Als je tot Hem vlucht, zullen je zonden vergeven worden. Als je op Hem hoopt, zul je niet beschaamd uitkomen. Maar dan zul je de vrede met God en het eeuwige leven ontvangen door Zijn bloed. Omdat jij zo’n voortreffelijk geloof hebt? Welnee. Maar omdat Hij zegt, dat wie op Hem hoopt, niet beschaamd zal uitkomen. Zijn Woord alleen!

 

Vraag 6 

Als wij de toevlucht mogen nemen tot Christus, is er dan ook vrede in het hart voelbaar?

 

Dat is een moeilijke vraag, temeer omdat er verschillend over gedacht wordt. 

Ik zou toch mijn uitgangspunt willen nemen bij wat Paulus schrijft in Romeinen 5.  Wat staat daar? 

‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.’ 

Als je tot Christus de toevlucht neemt, als je door het geloof tot Hem komt, als je jezelf aan Hem vastklampt, als je jezelf aan Zijn Woord vasthoudt, kan het niet anders of er komt ook enigermate vrede in je ziel. Het kan niet anders of er komt ook enigermate zekerheid van het geloof.

 

Onze vaderen hebben heel treffend onderscheid gemaakt tussen de zekerheid van het geloof en de zekerheid van het gevoel. Ik zou dit vanavond ook willen doen, want dan kom je niet op een dood spoor. 

 

De zekerheid van het geloof heeft iedere christen altijd. De zekerheid van het gevoel heeft niet iedere christen altijd.

 

De zekerheid van het geloof

Wat is de zekerheid van het geloof? De zekerheid van het geloof strekt zich uit naar Gods Woord, naar de belofte, naar Christus in het Woord. Het klampt zich daaraan vast. Neem ons het Woord af, zegt het geloof, en we hebben niets meer.

Want het is niet waar omdat ik het voel, maar omdat God het zegt. 

We leven in een tijd waarin alles op het gevoel wordt geworpen en het gaat niet buiten je gevoel om, zo is het ook weer niet. Het is niet waar omdat ik het voel maar omdat God het zegt. Als ik drijf op mijn gevoel, heb ik het vandaag en morgen ben ik het weer kwijt. Maar wanneer wij ons vastklemmen aan het Woord en aan de beloften in het Woord (die ‘ja en amen’ zijn) hebben we houvast, al gaan de golven huizenhoog en al zijn de aanvechtingen nog zo diep. 

‘Gedenk aan het Woord gesproken tot uw knecht, waarop Gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven.’ 

 

Het geloof klemt zich aan het Woord en het gelooft het Woord omdat het de Waarheid is en het gelooft dat God ons, naar Zijn Woord, ook zal geven wat Hij belooft en dat Hij ons zal zalig maken zoals Hij het gezegd heeft. 

De zekerheid van het geloof heeft alles te maken met deze uitgang naar God. Je vastklemmen aan Christus. Hopen op Zijn Woord. Iedere christen gelooft dat Gods Woord waar is en dat Hij Zijn Woord zal houden, ook al is er niets van te zien. Ook als wij alleen maar bergen en alleen maar duisternis zien.

 

De zekerheid van het gevoel

Waar de zekerheid van het geloof een soort uitgaande daad van de mens naar toe God is, is de zekerheid van het gevoel een terugkerende daad vanuit God door de Heilige Geest, waarbij Hij op een bijzondere wijze wil laten gevoelen dat je alles waar je op hoopt ook werkelijk hébt, dat je ook werkelijke zult verkrijgen waar je op hoopt en waar je in gelooft. Dit gaat weer niet buiten het geloof in het Woord om. 

De Heilige Geest verzekert je op een krachtige wijze dat je er deel aan hebt. Het is meer dan alleen het vluchten en het hopen, het is meer dan alleen maar de uitgang van je hart naar Christus om je aan Hem vast te klemmen.

Je wordt boven alles uitgetild en op de Rots gezet. Je mag ver kijken. Je mag ervaren: ’Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord, geen sterveling zou mij schenden.’

 

Als het om de zaligheid gaat, gaat het om het eerste: om de zekerheid van het geloof, om het hopen op het Woord, op Christus in het Woord. Het tweede, de zekerheid van het gevoel, is toegift. De Heere wil het geven in het leven van Zijn kinderen, maar het is er niet altijd. Begrijp je? Zul je letten op het eerste?

 

Is er dan vrede? Enigermate wel (Rom. 5:1). Waar wij op Christus hopen, omdat Zijn Woord zegt, dat al wie op Hem hoopt niet beschaamd zal uitkomen, daar komt ook iets van de zekerheid dat God Zijn Woord zal waarmaken. De Heilige Geest wil dit bij tijden en ogenblikken op krachtige wijze in je hart verzekeren.

 

 

 

 

Vraag 7 
Als je tot Christus komt, zijn je zonden dan ook vergeven? 
 
Je moet er op letten hoe het woordje ‘komen’ hier gebruikt wordt. Het ‘komen’ heb ik vanavond gebruikt als synoniem voor het geloven, het vluchten tot Jezus en het vastklampen aan Hem, het aannemen van Hem, het hopen op Zijn Woord, het je werpen op Zijn gerechtigheid. 
Als je zo tot Christus komt en je laat zinken op zijn gerechtigheid, omdat Zijn bloed reinigt van alle zonden, is dat geloof. Zijn je zonden dan vergeven? Ja. Nog één keer Romeinen 5 vers 1: ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.’

Als je de nodiging van Christus hoort en vanavond voor het eerst tot Hem komt, je werpt op Zijn gerechtigheid en zegt: ‘Heere Jezus, Uw bloed reinigt van alle zonden, ik moet het daar alleen van hebben. Ik hoop op U, op Uw offer, op wie U bent en wat U doet, op Uw gerechtigheid en op Uw heiligheid,’ dan worden vanavond je zonden vergeven. Dan is God vanavond je Vader en Christus je oudste Broeder. U wordt dan vanavond nog deelgenoot van het huisgezin van God.

 

Vraag 8 

Als je de Heere mag kennen in je eigen leven, waarom heb je dan zo vaak last van je eigen ‘ik’ en je eigen hart?

 
Vraag 9 
Als je door genade het eigendom van Christus mag zijn, hoe komt het dat je dan steeds weer in de zonde valt? Niet alleen zondaar zijn, maar ook echt in zonde vallen. Weet u raad?
 
De apostel Paulus zegt in Romeinen 7: ‘Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.’ Dat was hij voor zijn bekering. Dat bleef hij na zijn bekering. Daar is Paulus nooit meer bovenuit gekomen. Wat is er dan veranderd na zijn bekering? 
Toen God hem vernieuwde en door het geloof verenigde met Christus, predikte hij terstond Christus, staat er in de Handelingen. 

Toen is er naast deze oude mens een nieuwe mens gekomen. Een nieuwe mens die uit God is en alleen maar wil wat God wil. En dan schrijft Paulus aan de Galaten: ‘Nu zijn er vlees en geest en de geest begeert tegen het vlees en het vlees tegen de geest. Deze twee staan tegenover elkaar.’ 

Er is in zijn leven een strijd gekomen tussen oude en nieuwe mens, tussen vlees en geest.

 

Als je een kind van God zoekt, moet je maar niet zoeken naar de twijfel, maar naar de strijd. Er is een nieuwe wil, vernieuwd door de Geest van God. Er is een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid, zegt de Catechismus. De allerheiligste heeft een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. De allerheiligste. Wie zou het vanavond willen zeggen? Een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid is er. In het leven van Gods kinderen is er een nieuwe wil. Om, als het kan, voor God te leven.

Maar nu zul je elke dag moeten ervaren wie je bent en wie je blijft. Stel eens voor dat God je daarvan verloste; dat zou de hemel op aarde zijn. Maar dat bewaart God nog een poosje.

Luther zegt: ‘De oude mens zeulen we tot onze dood achter ons aan.’ 

Dat is nu de droefheid. Maar God laat het zo, opdat Hij je hierdoor zou vernederen en klein houden en dat je zou leren wie je bent en wie je blijft in jezelf. Opdat je iedere dag de gerechtigheid van Christus nodig zou hebben, meer en meer. Daar kom je nooit bovenuit.

Paulus zegt: ‘Het goede wat ik wil, dat doe ik niet.’ Maar hij wilde het wel. 

‘En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik.’ Maar hij wilde het niet. Dat is de gang van de kerk. Oud en nieuw. In het strijdperk van dit leven. Hoe meer je op jezelf ziet, hoe donkerder het wordt. Maar Christus zegt: ‘Hebt goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen; niemand zal u uit Mijn hand rukken.’

Hij brengt Zijn Kerk thuis. Want Paulus zegt op een andere plaats dat hij ernaar verlangt om het lichaam der zonde en des doods af te leggen en altijd bij de Heere te zijn.

Het is zo mooi wat je bij Kohlbrugge leest. Je kent het misschien wel. Wij zeggen zo gemakkelijk: ‘Hoe worden wij bekeerd? Is die man bekeerd? Of is die vrouw bekeerd?’ 

Aan Kohlbrugge vroegen ze ook eens: ‘Bent u bekeerd?’ Toen zei hij: ‘Nee, de Heere is er mee bezig en als ik straks mijn ogen zal gesloten hebben en in mag gaan in de rust die overblijft voor het volk van God, dán zal Kohlbrugge bekeerd zijn.’ 

Begrijp je? Wij worden hier niet bekeerd. Straks als we bij Christus mogen zijn, zijn we verlost van onszelf.

Bij dezelfde Kohlbrugge stonden ze aan de deur en ze vroegen: ‘Woont Kohlbrugge hier?’ 

Toen mocht hij zeggen: ‘Nee, Kohlbrugge is dood. Hier woont Christus.’

Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij!

 

Weet u raad?

Christus alleen. Zie niet op jezelf, maar zie op Hem. En als Hij je gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed, als Hij je verlost heeft van je zonden, als hij je wettige Man geworden is, zul je dan bij Hem blijven en niet in overspel leven? Blijf bij Christus.

 

Vraag 10
Is het je direct duidelijk dat het de Heilige Geest is die ‘ja’ zegt tegen Christus, of zie je pas later dat je het niet zelf gedaan hebt? 
 
Hoe weet je dat jouw  ‘ja’ van de Heilige Geest is? ‘Niemand kan tot Mij komen,’ zegt Christus, ‘tenzij  de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.’  Wie tot Christus komt in de overgave van het geloof mag weten dat het de trekkende liefde van de Vader door de Heilige Geest is, waardoor hij kwam. Ik heb vanavond gezegd dat daar het onderscheid valt. 
Je kunt vanavond naar huis gaan en over veel dingen praten, maar als je niet vlucht tot Christus in de overgave van het geloof, zoals Esther het deed, en op Hem hoopt, is alles waar je over praat tevergeefs. Want je staat er buiten. Al zou je leven nog zo veranderd zijn en je komt niet tot de overgave van het geloof aan de Heere Jezus Christus, sta je nog buiten. Al kun je over ondervindingen vertellen en teksten en alles wat je aangesproken heeft, als het je niet brengt op Golgotha, aan de voet van het kruis, sta je buiten. Daar valt de beslissing. 

Is het werk van de Geest in mijn leven? Het wordt maar aan één ding duidelijk. Ben je te vinden bij het kruis?
 

Vraag 11

Wat betekent in Mattheüs 22 vers 10 ‘kwaden en goeden’?

 
‘Kwaden en goeden’ wil zeggen: allen, wie het ook waren. Allen werden genodigd, kwaden en goeden. Laat ik het vanavond eens zo zeggen. Dat de kwaden voorop staan, komt misschien wel omdat zij in de meerderheid waren. Laten daarom de kwaden vanavond tot Christus vluchten.
 

Vraag 12

In vers 14 van Mattheüs 22 staat: ‘Velen zijn geroepen’. Maar al heb je het Evangelie slechts één keer gehoord, ben je toch ook geroepen? Allen zijn toch geroepen? 

 
Dat is ook zo. Worden alle mensen geroepen? Nee, alleen degenen die het Evangelie horen. Alleen degenen die de boodschappers van de Koning ontmoeten. De boodschappers brengen de nodiging van de Koning over. ‘Komt dan, want alle dingen zijn gereed; het Lam is geslacht, de bruiloft is gereed.’ Alleen zij, die deze nodiging ontvangen, worden geroepen. Maar dan ook allen! Al zou het vanavond de eerste keer zijn dat je de nodiging hoort, kun je nooit meer zeggen: ‘Ik was niet geroepen.’ 
Eén keer de nodiging gehoord te hebben, betekent geroepen te zijn.

Vraag 13

Alles buiten de Heere Jezus is schade en drek, maar hoe moet ik het zien dat bepaalde teksten wel een bijzondere ervaring in het hart kunnen brengen? 

Onlangs had ik een gesprek met iemand die zei Christus niet te kennen, maar wel teksten van God gekregen heeft. Hoe moet je hier mee omgaan? Wat moet je dan als boodschap meegeven?

 
Buiten de Heere Jezus is er niets. Toch kan het zijn dat bepaalde teksten op een bijzondere wijze tot je spreken en dat je er een bijzondere ervaring mee hebt.  
 
Het is groot als de Heere door Zijn Woord krachtdadig tot je spreekt; als Hij bepaalde teksten op je hart bindt. Het kan in bepaalde situaties gepast zijn. Als het echter gaat het om je zaligheid, wees dan niet tevreden met zomaar een tekst. Je kunt niet aan de hemelpoort komen en zeggen: ‘Ik heb toch een tekst gehad!’ Er zal gevraagd worden: ‘Maar had u Christus ook?’
Er is maar één rustgrond: het Woord van God. De rustgrond waarop gewezen wordt in de teksten en in de beloften, is Christus. Dát is de vaste grond die je moet vinden.

Het kan wel zo zijn dat je in een bepaalde nood zit en dat de Heere je door Zijn Woord de weg wijst. 

Een bepaalde tekst kan dan precies op jouw situatie van toepassing zijn en richting geven aan je leven. Maar als het gaat om de zaligheid is er maar één grond. 

Dan gaat het er niet om, of je wel eens een tekst gehad hebt, maar of je Christus hebt. Die in Christus is, is een nieuw schepsel.

Hoe kom je in Christus? Door het geloof alleen. Wijs maar naar Hem toe. Geef de volgende boodschap maar mee: ‘Heb geen vrede buiten Christus, buiten het kruis.’

 

Vraag 14

Kunt u iets vertellen over de roeping tot het ambt van predikant? 

Moet je dan een speciale tekst krijgen? 

 
Als je over de leiding van de Heere met Zijn kinderen spreekt, zie je de veelkleurigheid van de Heere. Gods kinderen kennen allemaal bepaalde kruispunten. Ze leren allemaal uit welke nood ze verlost worden door het bloed van Christus. Ze leren Christus kennen en ze kennen allemaal de nieuwe wil om voor God te leven. Hoe aangevochten, bestreden en zwak het ook kan zijn. 
Ieder kind van God krijgt in meerdere of mindere mate kennis van de drie stukken. 

Maar als je nu naar de leiding van God met Zijn kinderen kijkt, is dat totaal verschillend. Zoals er niet twee blaadjes van dezelfde boom hetzelfde zijn, zo is het ook met het leven van de kinderen van God. De leiding van God is voor een ieder weer anders. Petrus is Johannes niet en Johannes is Paulus niet. Je moet dat ook maar niet willen en er niet naar streven. Een gevaar van het lezen van bekeringsgeschiedenissen is daarom ook, dat je gaat denken: ‘Bij moet het ook zo gaan.’ 

De Heere kan in je leven ook op een andere wijze Zijn genade verheerlijken.

 

Hetzelfde geldt voor de roeping tot het ambt van predikant. Je kunt niet zeggen dat er een lijn, een wijze, een systeem is waar de Heere je langs laat gaan om je zo tot het ambt van predikant te brengen. Het is belangrijker dat je de Heere mag kennen door het geloof. Je moet er niet aan denken dat je een Judas bent; hij was wel geroepen, maar geen kind van God. 

Onderzoek jezelf eerst met de vraag: Ken ikzelf Christus door het geloof, mag ikzelf delen in Zijn genade, ben ikzelf gered en gereinigd door Zijn bloed?

In zijn algemeenheid kun je er wel op letten, dat Hij je ook liefde geeft om Zijn Woord aan anderen te verkondigen. In zekere zin heeft ieder kind van God dit. Als je gered bent en weet uit welke grote nood en dood God je gered heeft, zul je dan ook niet met anderen daarover spreken? 

De één meer dan de ander. ‘Grijp hen, die ten dode wankelen.’ Dan worden we allemaal kleine evangelisten. 

Maar als God je gaat roepen tot het ambt, komt er iets bij. 

Hij gaat je vanuit Zijn Woord overtuigen, dat Hij een bedoeling met je leven heeft. Het kan door de prediking of op andere manieren, maar Hij komt als het ware met een soort last, die Hij op je legt. Paulus zegt ergens: ‘Wee mij, indien ik het Evangelie niet predik.’ 

 

Hoe de weg dan verder gaat, weet ik niet. Er is geen systeem. 

Het kan zijn dat je de last van je schouders werpt, omdat je er geen zin in hebt. Omdat je denkt dat de weg anders loopt, of omdat je andere dingen in je leven belangrijker vindt. 

Maar als God een last op je schouders legt, legt Hij hem weer terug. Het kan wel zo zijn dat je hem er bijvoorbeeld drie maanden vanaf gooit, maar God legt hem er weer op. God komt terug en Hij legt de last weer terug. 

Langzamerhand gaat Hij je overtuigen dat het Zijn wil is dat je deze weg gaat. 

 

Laat het een last voor je wezen. Ik zeg wel eens tegen andere jongens: ‘Als je nog wat anders kan doen, doe het alsjeblieft.’ Begrijp je? Maar God maakt dat je niet anders meer kunt. Is er dan geen strijd? Jawel, de strijd is er, net zoals in het geloof. De aanvechting komt en de duivel probeert je te benauwen. 

Toch komt er een moment waarop je zegt: ‘Heere, als ik nu de weg tot het ambt zal gaan, zal de strijd wel blijven. Maar als het Uw weg is, zal de strijd kleiner zijn dan als ik blijf weigeren.’

God legt een last op je en Hij maakt je gewillig om de weg te gaan die Hij met je leven voorheeft. 

 

De Heere kan door Zijn Woord spreken, maar ik geloof niet dat de Heere elke dag met teksten en verzen rondloopt. 

Hij leidt het leven van hen, die Hij roept. Al ben je naar je eigen opvatting volkomen ongeschikt omdat je niet voldoende kennis, tijd of geld hebt om de weg tot het ambt te gaan, God leidt de omstandigheden zo, dat het gaat. Dwars door het onmogelijke heen. 

Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 

 

Laat het een last voor je worden waar je niet meer onderuit kunt. Laat het de liefde tot Christus zijn, die dringt. Laat het je verlangen zijn om zondaren en zondaressen tot het leven te roepen. Om net als de knechten in Mattheüs 22 uit te gaan, als een knecht van de Bruidegom. 

Om mensen te nodigen tot de Bruiloft. Laat het een alles omvattende drijfveer zijn om als een vriend van de Bruidegom uit te gaan om voor Hem een bruid te zoeken. 

‘Hier is de Bruidegom, Hij vraagt u ten huwelijk. Wilt u Hem hebben? Dan is huwelijk nu gesloten.’ 

 

Vraag 15

God roept ons. Bij mij leeft de vraag met betrekking tot de roeping om te staan in Gods koninkrijk. Hoe kan dit in het dagelijkse leven invulling krijgen? Als je voelt dat God je geroepen heeft, wil je ook andere mensen roepen. Wilt u iets vertellen over de roeping m.b.t.  zending en evangelisatie? Wanneer weet je dat dit jouw roeping is?

 
Als de Heere je gaat roepen, legt Hij een last op je leven. Door Zijn Woord en door de dingen die er gebeuren in je leven, zal Hij je duidelijk maken wat Zijn wil is. Ik kan geen algemene richtlijn geven, maar wil er wel twee dingen over zeggen. 
Laat het de liefde tot Christus en de liefde van Christus zijn, die je dringt. Laat het de last zijn, die God op je schouders legt; dwars door je onwil, ongeschiktheid en onbekwaamheid heen. 

Brakel zegt, dat je er des te meer van overtuigd wordt, dat Gód de last op je schouders legt, dat het Zijn roeping is. Zie dan in het dagelijkse leven op de wegen die God wil gaan en die Hij wil openen. Want dat doet Hij. Hij opent wegen, soms een heel ongedachte weg. Zo wil Hij je leven leiden.

 

Oproep van een vriend

Lieve vrienden, weiger nu niet. God is zo ontzettend goed voor ieder die tot Hem vlucht. Geef je nu alsjeblieft over aan Hem. Laat Hij je leven leiden. Hem alleen de eer! Ik bid voor jullie. 

 
Hier gaat het om. Christus zoekt uw behoud. Hier is de Zaligmaker der wereld, Die niet wil, dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot de zaligheid komen. 
‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ 

Gegeven. 

Christus heeft gehangen aan het kruis waaraan ik moest hangen, opdat Hij mij tot God zou brengen. Wat heb je daar op tegen? 

Ik eindig met dezelfde woorden: ‘Hier is de Meester, de Meester is daar en Hij roept u.’

Wat is jouw antwoord? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
