
VOORPUBLICATIE  

Bevindelijk-gereformeerde Bijbelvertaling (BGB) 

 

Alzo lief heeft God de Zijnen gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder bij 

wie plaats is gemaakt voor de Zaligmaker, niet verderve 

maar het eeuwige leven hebbe.   

       (Johannes 3:16, BGB) 

                   

Wanneer Ik Mijn Geest over ulieden overvloediglijk  

uitgestort heb, zult u zich tot Mijn bestraffing keren en 

zal Ik Mijn woorden u bekendmaken. 

           (Spreuken 1:23, BGB) 

 

Wendt u naar Mij toe, allen die hun verlorenheid in 

waarheid hebben ingeleefd, en wordt behouden, want Ik 

ben God, en niemand meer. 

          (Jesaja 45:22, BGB) 

 

Wij dan, benadrukkende den schrik des 

Heeren, bewegen de mensen tot het smeken om 

een nieuw hart. Want God was in Christus de Zijnen met 

Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet 

toerekenende (..) Zo zijn wij dan gezanten van Christus 

wege, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus 

wege, vraag toch veel of u met God verzoend mag 

worden. En dat door vrije genade alleen. 

  (2 Korinthe 5:11, 19, 21:8, BGB) 

 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand door 

vrije genade heeft geleerd dat die deur voor hem 

geopend moet worden, zal Ik binnenkomen en 

avondmaal met hem houden. 

   (Openbaring 3:20, BGB) 



 

Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld is gekomen 

over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door één 

rechtvaardigheid komt de genade over allerlei mensen 

tot rechtvaardigmaking des levens. 

        (Romeinen 5:18, BGB) 

 

Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen 

Gods over één zondaar, die dóór God, tót God bekeerd 

wordt. 

    (Lukas 15:10, BGB) 

 

 

Komt tot Mij, allen die hun diepen val in Adam hebben 

leren kennen, en Ik zal u rust geven. 

    (Mattheüs 11:28, BGB) 

 

God zal met vlammend vuur wraak doen over degene 

die Hem niet kennen en over degenen die vanwege hun 

val in Adam verloren lagen. 

        (2 Thess. 1:8, BGB) 

 

(..) zo heeft het God behaagd, door de dwaasheid der 

prediking, zalig te maken hen, die Hij ten erve verkoren 

heeft. 

       (1 Korinthe 1:21b, BGB) 

 


